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De zown, die reeds overvicedig door ons vorige Toontje scheew, is tot het huidige
voorwoord constant een zuiders tintje aan Berg en verre omstreleen blijven geven.

voor de wuzikanten is het handig weegenomen om tijdens de pauze van de
wekelijkse repetities buiten op het tervas van de Vredezaal van een fris drankje en een
toffe babbel te genieten.

ownze batterijen Zijn dan ook weer volledig opgeladen om een nieuw muzikaal jaar aan
te vangen, om deze zulderse toestamden te laten klinken doorheen de herfst- en
wintermaanden.

Dat niet ellke activiteit van onze fanfare automatisch goed weer garandeert, heeft
ledereen op Berg-kermis kunnen weemaken. Maar zodra de viag opgetuigd werd en
wij voorzichtig nog eens buiten gingen kijken, werd er toch besloten om te starten.
Een verkorte versie van de blijde intrede in Berg' werd in meRaar gestoken. Wij
speelden. enkeele nummers extra in de twee Bergse café's en zowaar hoorden wij onze
burgemeester verkondigen dat dit nu nog eens een echte Rermisstart was.

Fantastische zonovergoten activiteiten warew de jaarlijrse rondgang door de Bergse
stratew op de Laatste woensdag vawn juni, de karaoke vawn de jeugd-fanfare en ons nu
veeds traditioneel geworden petanque-tormool. Voor het afsluitend etentje wa de
rondgang door Berg hadden wij dit jaar voor pensen gekozen. Jokike "Pens® heeft ons
super in de ‘appelspijs’ gelegd. Jokke, wogmaals bedankt hiervoor vanwege alle
muzikanten, onze chef (7 pensen) en bestuursleden.

De eerste vepetitie vaw oktober kowt dichterbij. Daar wij dit janr geen dagrepetitie
kunnen inrichten (onze chef zit wet de Muziekkapel van de Z.eemaacht in canada),
zullen wij de overige herhalingen broodwodig hebben.

ook dit muzikaal jaar gaan we door met één repetitie per maand op Zondagmorgen.
Dit om onze kotstudenten de kans te gevew een aantal herhalingen te Runnen
meepilkizen.

Met de muziekschool zijw eind vorig schooljaar ideetn uitgewisseld om een opleiding
notenleer op fanfare-basis op te starten. wij mikken hiermee vooral op die Leerlingen
die bij de start van hun muzikale loopbaan Liever een praktische opleiding Rrijgen. n
de Loop vawn dit schooljaar Zow een cursus worden samengesteld die volgend schooljaar
hopelijr kan starten. wij blijven onze jonge muzikanten wel stimuleren om een zo
hoog mogelijk muzikaal peil te beretken.

ke wewns jullie fijne momenten met dit Toontje en tot op "Berg in Concert” |

Muzikale groeten vaw. Jef.
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Weeral voorbij :

10-05-03 Lenteconcert
18-05-03 Wandelconcert ter gelegenheid van Berg Kermis

31-05-03 Slotconcert Muziekkamp te Rummen

15-06-03  Aperitiefconcert ter gelegenheid van Kampenhout Kermis
02-08-03 Barbecue en Karaoke van de Jeugd

16-08-03 Petanquetornooi en Barbecue

Wij zien uit naar :

18-10-03 Berg in Concert

25-12-03 Opluistering Eucharistieviering ter nagedachtenis overleden leden
18-01-04  Mosselfeest

13-03-04  Teerfeest

17-04-04 Lenteconcert

Hugo Van Laerhoven

Op 20 augustus 2003 overleed Lucien Watzeel, echtgenoot van Angéle Custers.
Lucien was lid van onze fanfare sedert 1988,

Het Bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de familie.
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LENTECONCERT
zaterdag 10 mei 2003

Opnieuw een volle zaal ! Het bewijst eens te meer dat mensen nog graag Z
bijeenkomen om samen in een toffe en gezellige sfeer naar live-muziek te § AL J)
luisteren. Zulke concertavonden blijven een gelegenheid bij uitstek om het

sociaal contact te onderhouden en de zorgen voor één avond opzij te  JJ =
schuiven.

De muzikanten van onze gastfanfare, de Koninklijke Fanfare "Sint-Amand" uit Hoeleden,
waren bij hun aankomst aangenaam verrast door de mooi ingerichte zaal en vooral door
het grote aantal muziekliefhebbers.

Het waren dan ook enthousiaste muzikanten onder leiding van een zeer gedreven
dirigent die onze concertavond mochten openen. Zij brachten op een heel puike manier
een gevarieerd programma met o.m. The Typewriter, Star Wars en Tribute to Elvis.
Maar vooral het solowerk op de xylofoon in "de Vlucht van de Hommel" werd met
daverend applaus bekroond.

Onze Concertband - opnieuw met een heel sterke bezetting - bracht onder leiding van
onze dirigent Jan Devos het volgende programma :

World Fever Frank Bernaeris
The Cream of Clapton
Dedicated to Ann

Twins

Eric Clapton / Arr. Ron Sebregts

Ann Christy / Arr. J.M. Alberts

Jan Hadermann

Arr. Steve Cortland

Gilbert O'Sullivan / Arr. Roland Kernen
Johan Strauss / Arr. Randy Beck

The Power of Love
Matrimony
Tritsch-Tratsch-Polka
Holiday on Jamaica

T ¥ YT ETYTVYTV

Hans Fillinger

De Tritsch-Tratsch-Polka en Holiday on Jamaica als slothnummers misten hun uitwerking
niet, want het publiek en onze gasten uit Hoeleden bleven in de handen klappen voor
een bisnummer. De Tritsch-Tratsch-Polka werd opnieuw ingezet en de hele zaal liet zich
weer meeslepen door het wervelend ritme van deze prachtige melodie.
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Mooie liedjes kunnen spijtig genoeg niet blijven duren, want musiceren is wel plezant
maar ook vermoeiend.

Dat voor de muziekliefhebbers deze avond weer veel te viug voorbij was, getuigt
nogmaals dat onze Concertband opnieuw een prachtige muzikale uitvoering heeft
gebracht. Belangrijk is dat iedereen, zowel muzikanten als toehoorders, tevreden was en
weer met volle teugen heeft kunnen genieten van deze fijne muzikale avond.

Alvorens af te sluiten willen wij onze gasten uit Hoeleden bedanken voor hun prachtig
optreden en uiteraard ook onze supporters en sympathisanten voor hun aanwezigheid
en steun. Jullie zijn de grote stimulans voor de muzikanten, dirigent en bestuur - niet
alleen om verder te blijven doen, maar ook om steeds trachten beter te doen.

Wij zien reeds uit naar "Berg in Concert" op zaterdag 18 oktober 2003 en hopen jullie
opnieuw te mogen verwelkomen. Tot dan !

Gilbert Gellaerts

KERMIS IN BERG
zondag 18 mei 2003

Het regende zaterdagnacht en ook nog op zondagvoormiddag.
Rond 10 uur klaarde de hemel op en een schuchter zonnetje
verscheen boven de Bergse dorpskom.

Alle muzikanten en ook vele sympathisanten haalden opgelucht
adem, want voor de eerste keer - op vraag van het
gemeentebestuur - werd de kermis door onze fanfare open
gespeeld.

Op het ritme van enkele pittige marsen en de speelse klanken van mooie melodieén
begon ook de zon er steeds meer zin in te krijgen.

Het opgekomen publiek en de toevallige passanten werden op een prachtig
wandelconcert getrakteerd en toonden hun appreciatie dan ook door een gul applaus en
bisgeroep.

Onze muzikanten en ook vele toehoorders, uitgedroogd door de steeds toenemende
zonnewarmte, doken na afloop van het concert dan ook de plaatselijke herbergen
binnen om hun dorstige kelen te laven aan het verkwikkende en verkoelende vocht, dat
gul uit de tapkraan stroomde.

ledereen was het er roerend over eens dat zulke opening van de kermis voor herhaling
vatbaar is. Behalve misschien de afwezigen, die thuis langer met het opdienen van de
kermismaaltijd moesten wachten dan voorzien. Daarom deze goeie raad : volgende keer
meekomen naar een optreden van onze muzikanten, want waar zZij musiceren gaan
leute en plezier hand in hand en wordt er niet naar het uur gekeken ...

Hugo Van Laerhoven
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WANDELCONCERT
woensdag 25 juni 2003

Het is ondertussen een traditie geworden : de laatste repetitie van de Toonkunst mag
geen enkele muzikant rustig op zijn stoel blijven zitten. Nee nee, dan trekt de fanfare er
op uit, om de straten van Berg van een vleugje aangename muziek te voorzien.

Wat ondertussen ook stilaan een traditie wordt : elke laatste repetitiedag is er een groot
aantal muzikanten, en wat even belangrijk is : de zon is van de partij !

Zoals elke andere woensdag druppelen de muzikanten binnen in ons repetitielokaal.
ledereen heeft stevige loopschoenen aangetrokken, want het wordt weer een marsch
om "U" tegen te zeggen.

Om 19u30 is het dan zover. De eerste noot wordt geblazen en de eerste linkervoet
wordt aarzelend van de grond geheven. En ik kan het u alvast verklappen : het is niet
gemakkelijk om én te wandelen, én muziek te spelen, én daarbij nog in de maat te
lopen.

Het wordt een lange en inspannende wandeling door toch wel het grootste deel van het
immense dorpscentrum. Hier en daar wordt er een gordijn opzij geschoven en soms
gaan er zelfs voordeuren open om te zien wat al die muziek op straat te betekenen
heeft. Inderdaad, wij doen dit nu toch al een paar jaar en de mensen zijn nog steeds blij
verrast als ze de fanfare zien voorbijgaan.

En de mensen die ons effectief nog zien voorbijgaan, mogen nog van
geluk spreken : zij wonen waarschijnlijk nog aan het begin van onze toer.

.’ Dit zijn de mensen die nog de tijd hebben om van hun raam naar de
voordeur te gaan en toch niets van het spektakel missen. Want zoals bij
elke goede wandeling wordt naar het einde toe het tempo serieus
opgedreven om zelfs uit te monden in een regelrechte eindspurt ! Zeg nu
zelf : wat zou u doen bij de geur van lekkere witte en zwarte pensen ?
Toch ook wel lopen, zeker ?

Wij doen dat dus ook. Op het menu : pensen met kroketjes en appelmoes. En wie
zorgde ervoor en schonk ons al dit lekkers ? Onze enige echte Jozef Bloedworst (Jokke
Pens).

Heel erg bedankt, Jokke | Zonder u zouden wij na deze vermoeiende avond nooit de
kracht in onze beentjes hebben gehad om nog terug thuis te geraken.

Jurgen Van Laerhoven
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BARBECUE & KARAOKE VAN DE JEUGD
zaterdag 2 augustus 2003

Op zaterdag 2 augustus organiseerde de jeugd van de fanfare voor de tweede keer een
barbecue. Gelukkig waren de weergoden ons dit jaar goed gezind : een lekker zonnetje
stond ons toe om gezellig buiten te eten.

Het zonnetje liet niet enkel het buiten eten toe, maar zorgde er ook voor dat de dorstigen
meer dan eens gelaafd moesten worden - wat voor ons natuurlijk mooi meegenomen
was.

Over het eten zelf moeten we eigenlijk niet echt veel zeggen, behalve dan dat het zeer
lekker was. Het was dus ook dit jaar weer dik in orde waarvoor wij Michel Tobback (onze
chef-kok) hartelijk bedanken.

Dit jaar deden we de gok om een heuse karaoke-installatie te
huren, wat we ons zeker niet beklaagd hebben. Rond zeven uur
(dit was zelfs vijf uren vroeger dan verwacht) beet Jirgen de spits
af. Na het eten wachtten we bang af ... Gaan de mensen zingen of
laten ze de installatie onaangeroerd ? Gelukkig begon iedereen
spontaan mee te doen. Of de drank daar voor iets tussen zat of
niet, dat laat ik in het midden.

De ambiance sprak voor zich. Als zelfs het "grote" bestuur mee zong, dan weten we dat
het goed was. Om half vijf 's ochtends verliet de laatste zanger-eter-drinker de kantine
van FC Berg-Op.

We kunnen dus zeker van een geslaagde avond spreken en hopen volgend jaar
eigenlijk nog een beetje meer jeugd te zien. Natuurlijk zijn ook alle mensen van dit jaar

meer dan welkom en mogen zij de ambiance terug met zich mee brengen |

Thomas Van Laerhoven

N& de stilte komt muziek. het dichtst bij het zeqqen
Vvan het mzegf;-nre

Aldous Huxley
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DERDE BARBECUE & PETANQUE-TORNOOI
zaterdag 16 augustus 2003

Ook dit jaar opnieuw een onverhoopt succes !

Op onze inschrijvingslijst stonden 56 petanquespelers en 97 namen voor de barbecue.
De formule slaat dus wel degelijk aan.

Geen 2 zonder 3 | Inderdaad : reeds voor de 3% keer op rij konden we genieten van
een prachtige zomerdag. Veel zon, maar niet t¢ warm. Het was dan ook in een zeer
ontspannen sfeer dat - na de trekking - de 28 ploegen een terrein konden uitzoeken om
het tormooi te beginnen.

Door de afwezigheid van Noella en Alain, de winnaars van vorig jaar, waren Maurits en
André uiteraard de gedoodverfde favorieten. Maar zoals het hoort geloofde iedereen in
zijn eigen kansen. Chris en Hugo, aan een sterk tomooi bezig, moesten in de halve
finale echter hun meerderen erkennen in Maurits en André. In de andere halve finale
wonnen Adrien en Steven van Stijn en Nele.

Vooraleer aan de eindstrijd te beginnen werd er een pauze ingelast om nieuwe energie
op te slaan. Het klaarmaken van de verse groenten in de wok voor zoveel mensen was
onderschat en bijgevolg liep de BBQ spijtig genoeg wat uit. Hierdoor moesten de finales
met kunstlicht worden gespeeld.

Finales, inderdaad. Want ook dit jaar hadden we een 2% tornooi
voorzien voor de verliezers. Finale 2 werd gewonnen door de
gebroeders Etienne en Guido Moyson. Ze haalden het van Jan
Rillaerts en Jef Tut. In de grote finale tussen Maurits & André en
Adrien & Steven ging het spelverloop aanvankelijk gelijkopgaand.
In het derde spel namen Maurits en André echter duidelijk de
bovenhand en ze wonnen het petanque-tomooi. Ze hadden hun
reputatie waar gemaakt. Proficiat, Maurits en André !!

Niet alleen de winnaars, maar ook alle andere deelnemers wensen wij hierbij te
feliciteren en te bedanken voor deze mooie dag. Afwezigen hadden zoals steeds
ongelijk.

Wij hopen iedereen volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen op ons vierde
petanque-tornooi op zaterdag 21 augustus 2004.

Gilbert Gellaerts

X
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Slechte muziek is wat onze kinderen graag horen.
Goede muziek is wat wij als kind graag hoorden.

Programma Gemeenteschool - Bergstraat
Muziekschool
"De Toonkunst" Iedere woensdag tijdens het schooljaar :

Notenleer + houtblazers vanaf 13u30
Koperblazers vanaf 18u00

Iedere zaterdag tijdens het schooljaar :
Notenleer + koperblazers vanaf 10u00
Inlichtingen :
Stijn Rahier & 016/89.73.24

Hugo Van Laerhoven @& 016/65.67.46
Staf Van Hoegaerden ‘& 016/65.66.37

Er zijn maar twaalf muzieknoten.
Je moet ze heel voorzichtig behandelen.

Paul Hindemith

-BLZ. 8-
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/(bn.%néate “ e Toonkunst”

BERG - Kampenhaut

De Concertband van de Kon. Fanfare "DE TOONKUNST" - Berg

nodigt u en uw familie uit op

BERG IN CONCERT

Zaterdag 18 oktober 2003
Sporthal Gemeentelijk Schoolcomplex - Berg

Trouwe en nieuwe muziekliefhebbers van harte welkom !

Tombola op toegangskaarten

Deuren : 20 uur Voorverkoop : 3,00 EUR
Aanvang : 20 uur 30 Kassa ; 4,00 EUR

-BLZ.9-
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EETSTAMENEE

ONDER DE TOREN
Bergstraat 61 - 1910 Berg - Tel. 016/65.52.61

Openingsuren :

zondag, maandag, dinsdag  11u30 - 14u30
vrijdag 11u30 - 14u30
zaterdag

Om in't weekend een plaatsje te garanderen,

gelieve te reserveren.

18u00 - 22u00
18u00 - 23u00
18u00 - 23u00
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