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Het woordje van de voorzitter 
 

Woordje van de voorzitter 

beste  Toonkunstenaars,  ons 140 jarig bestaan is gevierd en afgesloten met een 

spetterend feestconcert.  Een concert met  Günther Neefs is uiteraard een redelijke 

zekerheid van succes, het geheel moet wel perfect uitgevoerd  worden alvorens we van 

een succes kunnen spreken. Het volledige verloop van deze prachtige verjaardagsavond 

kan u verder in dit “Toontje” uitgebreid lezen, Wat ik wel nog wel wil benadrukken en 

bedanken, is de  positieve inzet van iedere Toonkunstenaar om deze avond te laten 

slagen. Ook een hartelijke dank aan alle medewerkers die voor en achter de schermen 

het beste van zichzelf gaven.  Uiteraard een dankwoord voor het talrijk opgekomen 

publiek, de zaal was volledig uitverkocht en Günther deed, op eenvoudige vraag van 

onze dirigent, graag nog een extra bis nummer! Een concert met een gastvedette is niet 

iets wat we jaarlijks kunnen organiseren, maar deze meevaller heeft ons toch reeds wat 

laten dromen van andere toekomstige mogelijkheden. 

Wat we verleden jaar ook nog mochten ondervinden, was dat de zalen voor onze 

activiteiten vroeger moeten vastgelegd worden, dit om zeker te zijn dat we onze 

klassieke datums kunnen behouden. De meeste van onze grote activiteiten gaan  immers 

door op het derde weekend van de maanden januari, april en mei, respectievelijk 

mosselfeest, lenteconcert en Berg In Concert. Het teerfeest  best in februari en buiten 

het krokusverlof. Petanque met barbecue en karaoke, de eerste zaterdag na 15 

augustus. Met ons wandelconcert op de laatste woensdag van juni hebben we nog geen 

datum problemen gehad. We hebben dus voor volgend jaar, om niet meer voor 

verassingen te komen te staan, reeds alles vastgelegd. Hopelijk hebben we de 

bevestiging van de datums tegen ons lenteconcert en kunnen we onze activiteiten 

officieel aankondigen. 

De voorbereiding van ons lenteconcert verloopt redelijk goed, dit wil zeggen, dat onze 

dirigent nog niet te zenuwachtig begint te worden. Een gevarieerd programma, met een 

goeie mix tussen klassiek en modern, staan op het programma. Met ons lente – festival 

concert trachten we ons steentje bij te dragen aan “dromen van een goed terrasje en 

zonnige vakantie dagen”. Als gastfanfare zal de Koninklijke Maatschappij “Broedermin” 

uit Sterrebeek de concertavond openen. Wij kijken nu reeds uit naar de fijne 

samenwerking tussen onze maatschappijen. 

Om de start van het volgende kalenderjaar muzikaal in te leiden, denken we eraan om in 

september een aperitiefconcert in te richten. Dit concert kan dan wellicht ook de herstart 

zijn van onze eigen muziekschool. Ouders, wanneer je uw kinderen, op een luchtige wijze 

met muziek wil laten kennis maken, is dit de enige juiste wijze om hun in groepsverband 

en op hun eigen niveau te laten concerteren. Ook denken we aan alle volwassenen die 

nooit de kans kregen om een muziekinstrument te leren bespelen en nu een jeugddroom 

kunnen waarmaken. 

Hopelijk mogen we jullie allen massaal op onze toekomstige  activiteiten als muzikant, 

helpende medewerker of trouw publiek ontmoeten en kan onze muziek bijdragen aan wat 

extra gelukkige momenten  in 2011. 

Toonkunstgroetjes en tot op ons lenteconcert! 

 

Jef 
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Activiteitenkalender 
 

 

Viering 100 jaar Moeder Liza 

Zaterdag 16 april 2011 

17.00 uur Eucharistie 

17.30 uur Wandelconcert naar het Sport- en Cultuurcentrum  

18.00 uur Viering met optredens van onze fanfare, Jef Van Nuytsel, De Vlier… 

 

Lenteconcert  

Zaterdag 23 april  2011   

Gastfanfare KF Broedermin uit Sterrebeek  

Onder leiding van Stijn Rahier 

In het Sport- en Cultuurcentrum te Berg  

Aanvang 20.00 uur 

 

Wandelconcert  

Woensdag 29 juni 2011   

Vertrek om 19.30 uur aan de voetbalkantine van Berg 

Als afsluiter: pensen en ijskreem voor muzikanten en helpers 

 

Petanquetornooi/Barbecue en Karaoke 

Zaterdag 20 augustus 2011 

Vanaf 14.00 uur  

Feestzaal van het Sport- en Cultuurcentrum van Berg 

 

Berg in Concert 

Zaterdag 15 oktober 2011 

In het Sport- en Cultuurcentrum te Berg  

Aanvang 20.00 uur 

 

Kerstviering 2011 

Na enkele jaren onderbreking knopen we weer aan met de traditie. 

Kerk Berg, de ochtend van Kerstmis 

 

 

 

 

Personalia 
 

We melden u de geboorte van Jelle zoontje van Bart Meulemans en Kristel Dewinter 

allebei muzikant bij onze fanfare. 

Jelle is geboren op 18 november 2010. 

Proficiat aan beide ouders en aan de grootouders Bruno en Gerda Dewinter-Jacobs 

We rekenen erop dat Jelle binnen enkele jaren ook een goede muzikant wordt! 
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Herfstconcert  
 

Zaterdag  oktober 2010 

 

 

Een vereniging viert niet elk jaar zijn honderdveertigste verjaardag. Onze fanfare was in 

2010 wel een van de organisaties die een dergelijke fantastische prestatie leverde. 

In het bestuur werd van in 2009 gezocht naar een gepaste manier om dit te vieren.  

Er werd beslist om een concert te geven met een zanger/zangeres zoals in het verleden 

al eens eerder met groot succes was uitgeprobeerd. 

De keuze viel op Günther Neefs en die bleek gelukkig ook nog beschikbaar te zijn. 

Voor de fanfare was het ook belangrijk dat Günther Neefs ook arrangementen ter 

beschikking had van de stukken die hij kon brengen. 

Deze werden vlug besteld (en in stukken en brokken geleverd maar daarover niet 

getreurd) zodat we lang op voorhand aan de slag konden met de voorbereiding. 

Een bijkomend probleem was ook dat we moesten zorgen dat we onze broek niet 

scheurden aan het hele evenement dus er moest gezocht worden naar een manier om 

zoveel mogelijk volk in de zaal te krijgen en het toch nog gezellig houden. 

Het was al snel duidelijk dat we de zaal in theateropstelling zouden moeten zetten omdat 

we ook een groter podium nodig hadden dan gewoonlijk. 

Daarnaast was het ook nodig om een reserveringssysteem uit te werken zodat alles vlot 

zou gereserveerd geraken zonder discussies over dubbele boekingen. 

Onze penningmeester Geert Smets ontwikkelde een eenvoudig maar zeer handig 

systeem op computer waarmee we er inderdaad in slaagden alles vlot te laten verlopen 

ook al waren er twee verkooppunten (hierbij past het ook nog even zakenkantoor 

Vanhoof uit Berg bedanken voor hun hulp). 

De woensdag voor het concert kwam Günther Neefs een eerste keer mee repeteren (en 

meteen de enige keer) en kwam tot de conclusie dat het er goed uitzag met een dikke 

compliment voor de chef die zichtbaar zwol van trots voor onze voorprestatie. 

En dan kwam de zaterdag naderbij. 

Op vrijdag werd het podium opgesteld en kon ‟s avonds de generale repetitie doorgaan. 

Het was een degelijke repetitie die veel goeds voorspelde voor de dag nadien. 

Zaterdag moest de zaal verder worden klaargezet. Er was heel wat meer volk dan 

gebruikelijk omdat de feestzaal en de overdekte speelplaats mee moesten ingericht 

worden. Doordat er in de zaal zelf geen drank kon geschonken worden, waren we 

verplicht geweest om de drank daar te serveren. 

Tegen half acht kwamen de mensen in drommen toe. Aangezien er genummerde 

plaatsen waren, was er geen discussie over plaatsen die bezet gehouden werden. Om 

enkele minuten over acht kon het concert dan van start gaan  

Met een spetterende opening (Fanfare for the common man) op muziek van Aaron 

Copland konden vooral de kopers de aandacht meteen op zich vestigen. Het hele orkest 

kon zich vervolgens manifesteren in een swingende versie van de Ouverture Wilhelm Tell 

van Rossini. Meteen zat de sfeer er goed in. Met de muziek uit de rampenfilm The 

Poseidon Adventure en een medley van Simon en Garfunkel liedjes waren er weer enkele 

muziekgenres aan bod gekomen. 

Het mooie Variazioni in Blue van Jacob de Haan kon dan weer de echte muziekliefhebbers 

bekoren. 

Het bekende Lord of the Dance met zijn opzwepende ritmes werd gevolgd door het 

overbekende Volare.. Tot zover het eerste deel dat we zelf speelden zonder zanger erbij, 

dat was voorzien voor het tweede deel na de pauze. 

En het zat er meteen goed in. Toen Günther Neefs opkwam gonsde de zaal van 

ingehouden verwachting. Neefs is duidelijk een performer en dat liet hij zeker zien. Na 

enkele noten had hij de hele zaal mee. De liedjes volgden in sneltreinvaart en voor we 

het goed en wel beseften, was het programma afgewerkt. Het publiek was wild 

enthousiast en eiste (en kreeg) nog verschillende bisnummers. 

Het was een succes over de hele lijn. De meest gehoorde vraag na afloop was: wie komt 

er volgend jaar optreden? 
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Dat Günther Neefs er ook van genoten had, werd duidelijk na afloop want hij is nog een 

uur of twee blijven plakken om handtekeningen uit te delen en om mee op de foto te 

gaan met iedereen die erom vroeg. Op een gegeven moment werd er zelfs geposeerd 

met alle vrouwelijke muzikanten. De mannen waren misschien toch wel een beetje 

jaloers op al de aandacht die Neefs kreeg. 

Het liep nog vrij laat uit in onze geïmproviseerde foyer wat ons financieel goed uitkwam 

en voor alle aanwezigen een ideale gelegenheid was om nog na te praten over een 

fantastische avond en een hoogtepunt in het culturele leven in Berg en de hele gemeente 

Kampenhout. Voor de volledigheid mogen we hier nog vermelden dat onze burgemeester 

de eerste was om kaarten te reserveren! 

Toen uiteindelijk iedereen naar huis was, was het de beurt aan het bestuur om moe maar 

voldaan de balans op te maken van het gebeuren. Het was zeker de moeite waard 

geweest maar zoiets neem je toch niet alle jaren op. Volgende keer voor ons 

honderdvijftigjarig bestaan, dan gaan we er nog eens een goede lap op geven maar tot 

dan mag het allemaal terug wat gewoner zijn. 

 
Het programma van Günther Neefs: 
 
Just a gigolo 
Stand by me 
Reet petite 
What a wonderful world 
Ik blijf bij jou  
Sixteen tons 
Dansmedley 
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TERUGBLIK  140 JAAR “DE TOONKUNST” BERG 
 

Inderdaad de Koninklijke Fanfare “DE TOONKUNST” van BERG bestaat 140 jaar. D‟as nie 

niks! 

Sta me toe om eens terug te blikken naar het prille begin en enkele van onze vorige 

jubileumjaren. 

 

I. Het prille begin 

 

1. de stichting der Maatschappij – Bergh, Februari 1870 

In de taal en spelling anno 1870 

 

“De muziek, hetgeen eigentlijk zang beteekent, is de kunst van door samenvoeging van 

klanken aangename indrukkingen op het gehoor voor te brengen. Zij is den mensch zoo 

natuurlijk als de spraak en schijnt bestemd te zijn om zijn bestaan te versieren. 

Dat de muziek eenen grooten invloed heeft op de opvoeding van den mensch, is eenen 

onweerlegbare waarheid. Zij verheft, veredelt en versterkt zijne ziel, door haar wordt het 

gevoel sterk geprikkeld en tot het schoone aangedreven, zij is in staat de woeste harten 

voor zuivere en zachte aandoeningen vatbaar te maken en bestemd om ’s menschen 

betaan te veraangenamen. 

Dit was ook gekend en begrepen door eenige jongelingen van vooruitgang en beschaving 

der gemeente Bergh, die met het edel doel van den Berghenaren meer te beschaven en 

hun bestaan meer te veraangenamen eene Fanfaremaatschappij besloten in te richten, 

en in eene algemeene vergadering, gehouden in de maand Januari van het jaar 1870, ter 

herberge van Francis GELLAERTS, dragende voor uithangbord “In den Drommedaris”, 

werd er voorgesteld en met eenparigheid van stemmen aangenomen eene Maatschappij 

van Fanfaren te stichten, welke zou aanvangen met den eersten Woensdag der volgende 

maand Februari – men kan dadelijk aanvangen met het aanleeren van de eerste 

grondbeginselen der muziek, aangeleerd door Eduardus Goovaerts, muziekant, wonende 

te Querbs. 

Drij maanden later had ieder deelmakend lid der Maatschappij zijn speeltuig en het 

Fanfarengenootschap bestond. 

De onderhavige leden hadden als stichters der Maatschappij geteekend Bergh, Februari 

1870: Danhieux L., Goossens L., Marcelis C., Gellaerts F., Rijdams E., Verstraeten F., 

Goossens A., Van Haecht L., en Verstraeten V.” 

 

2. Uit het oorspronkelijk reglement van 7 Februari 1870 

 

Art.1 : De maatschappij wordt opgericht onder de benaming “De Toonkunst” en stelt zich 

tot doel. De Berghenaren te beschaven, hun bestaan te veraangenamen en voor de 

vooruitgang van de gemeente te zorgen. 

 

Art. 7 : Tot dekking van de onkosten der Maatschappij betalen de spelende leden 0,75 fr. 

Per maand en de eereleden 3 fr. Per trimester, deze laatste som zal door den knaap ten 

woonhuize van elk eerelid ontvangen worden met een kwitantie den eerste Zondag van 

iederen begonnen trimester. 

 

Art.33 : De spelende leden moeten alle repetitiën en muzikale uitvoeringen bijwonen. 

 

Art. 37: De spelende leden, die bij de naamoproeping niet tegenwoordig zijn, vallen in 

een boete van 10 centiemen, en degenen, die in het geheel op de repetitie niet 

verschijnen, in een boete van 20 centiemen. 
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II. Jubileumjaar 1950 : fanfare bestaat 80 jaar 

 

1. Het bestuur 

 

 Voorzitter: Raymond Verstraeten 

 Ondervoorzitter: Gustaaf De Coninck 

 De Schrijver: Willem Janssens 

 Schatbewaarder: Gustaaf Van der Stappen 

 Boetemeester: Johannes Vandesande 

 Bestuursleden: Corneel Janssens 

    Jozef Vandevenne 

     Eduard Van Humbeeck 

     August Van den Dries 

 

 

2. De viering 

 

De Toonkunst – activiteit 60 jaar geleden. Het jubileumoptreden op zondagen 8 en 15 

januari 1950 werd als volgt aangekondigd: Toon – Toneelavonden om 17.00 uur in 

Vredezaal bij M. Willems. 

- de muziekafdeling o.l.v. componist P. Ledieu voert uit: 

1) défilé des pionpions = militaire mars – componist P. Ledieu 

2) de Service personnel – fantasie op operette van J. Frenaux 

3) Hongaarse dansen n° 5 en 6 van Brahms bewerkt door A. Eenhaes, meer dan 35 

jaar dirigent van onze fanfare 

4) Revue populaire : bewerkt door P. Ledieu 

- de toneelkring “Volharden” o.l.v. August Van den Dries voert op “De 

boerenstudent” – spel, zang en dans in 3 bedrijven met Alfons Janssens, August 

Van den Dries, Andre Janssens, M. Van Obberghen, Elsa Sperandieu, Willem 

Janssens, Georgette De Becker, Agnes Rijdams, Lea Custers, Herman Van der 

Maelen. 

 

N.B. Nachttram naar Brussel : 23.u10 

        Nachttram naar Haacht : 24.u30 
(in die tijd kon je nog rekenen op het openbaar vervoer!!) 

 

 

III. Jubileumjaar 1970 – 100-jarig bestaan 

 

1. Het bestuur 

 

 Voorzitter: L. Vermuyten 

 Ondervoorzitter: M. Coen 

 Secretaris: W. Janssens 

 Penningmeester: I. Wouters 

 Commissarissen: J. Liekens 

        H. Poels 

        B. Rijdams 

        E. Tobback 

           J. Verboomen 

 

2. De viering 

 

Datum: 7, 9 en 10 mei 

 Plaats van het festival: Dancing Fauna Flora en in de grote feesttent op de parking 

 Het feestprogramma zag er als volgt uit: 
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 Donderdag 7 mei:  

-  16u: optreden KF De Toonkunst Berg 

-  16.30u: optreden KF St. Rumoldus – Steenokkerzeel 

-  17u: jeugdkoor van Berg o.l.v. de heer Slabbynck 

- 17.30u: uitreiking van eretekens aan 17 jubilarissen met o.a. Eduard Van 

Humbeeck: muzikant sedert 1903 = 67 jaren dienst 

- tot 20u: muziekconcerten met optredens van  

        KF Tenierskring – Perk 

        KH Ste Cecilia – Evere 

- vanaf 20u: Bal met Bergse Blaaskapel 

 

 Zaterdag 9 mei: 20u: Bal met Jimmy Frey 

 

 Zondag 10 mei: vanaf 15u muziekconcerten met  

o K.F.-de verbroedering – Ruisbeek 

o K.H. St Martinus – Melsbroek 

o K.F. St. Stefanus – Nederokkerzeel 

o K.F. St. Pharaïldus – Wambeek 

o K.F. De Vlaamse Leeuw – Relst 

o K.H. St. Hubertus – Elewijt 

o K.F. De Eendracht – Kampenhout 

 

 

 

IV. Jubileumjaar 1990: fanfare is 120 jaar jong 

 

1. Het bestuur 

 

 Voorzitter: L. Vermuyten 

 Ondervoorzitter: G. Vanhoegaarden 

 Secretaris: E. Gielens 

 Penningmeester: F. Rijdams 

 Commissarissen: G. Dekeyser 

        P. Ruiz 

        R. Verdeyen 

        J. Verstreken 

 

2. De viering 

 

Het feestprogramma in 1990: 

- 18/02/90: aperitiefconcert in de Vredezaal om 11u. 

- 07/04/90: jubileumconcert in Schoolcomplex vanaf 18u met  

o KF De Vlaamse Leeuw – Relst 

o K.H. St. Hubertus – Elewijt 

o K.F. De Toonkunst – Berg met gastvedette Connie Neefs 

- 05/05/90: Mid-Lenteconcert met Berg – Kermis 

     t.v.v. O.T.B. en gastoptreden van K.F. Tenierskring – Perk in Fauna 

Flora     vanaf 19.30u 

      -     06/10/90: Oktoberconcert met gastoptreden van K.F. De moedige Vrienden  

                            – Boortmeerbeek in Fauna Flora vanaf 19.30uur 

 

- 08/12/90: jubileum – Bal in Fauna Flora 

     Spelen ten dans: De Toonkunst – Rhytmics 
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V. Jubileumjaar 1995: fanfare is 125 jaar jong 

 

1. Het nieuwe bestuur 

 

 Voorzitter: Jef Rahier 

 Ondervoorzitter: Achiel Verbist 

 Secretaris: Hugo Van Laerhoven 

 Penningmeester: Chris Gielens 

 Commissarissen: Henri Raes 

        Eddy Rijdams 

        Dirk Boeykens 

        David Dewandeler 

 

2. 1995: het jaar van de omwenteling 

 

Enkele jonge geschoolde muzikanten van onze fanfare gaven de muziekmicrobe door aan 

klas- en leeftijdsgenoten en alzo groeide ons aantal uitvoerders constant. Ook het 

bestuur was ondertussen volledig vernieuwd en verjongd. 

 

3. De vieringen 

 

a. Aperitiefconcert op zondag 19 februari om 11u45 in de Vredezaal 

 

Voor het eerst sinds lang waren er meer dan 30 muzikanten present en de concertband 

speelde voor een bomvolle zaal. De aanwezigen geloofden hun oren en ogen niet en 

hadden alleen maar lovende woorden voor deze jonge bende muzikanten. 

 

b. Jubileumconcert zaterdag 21 oktober 

 

In het eerste deel van het concert bracht de concertband oude en nieuwe 

succesnummers met als klapper op de vuurpijl “Conquest of Paradise” waarbij onze 

concertband versterkt werd met een 25-koppig zangkoor samengesteld door de 2 Bergse 

koren: Sint-Cecilia en Ad Te Levavi. 

Het tweede deel stond volledig in het teken van 50 jaar bevrijding met o.a. muziek van 

Glenn Miller die de hervonden vrijheid symoliseert. 

Als extraatje werden tijdens de pauze dia‟s getoond over onze fanfare en haar mensen 

tijdens de verschillende perioden van het bestaan van de maatschappij. 

 

c. “Will Tura in Concert” op 11 november in het Sportcomplex Kampenhout 

 

Natuurlijk was dit de apotheose van het 125-jarige bestaan. Hugo Van Laerhoven en 

Chris Gielens vormden onder hun beiden het feestcomité en zij verdienden voor hun 

inzet, doorzetting en puike organisatie een grote pluim op hun hoed. Zij hadden alles tot 

in de puntjes geregeld en afgewerkt. Proficiat aan beiden! 

Een uitverkochte zaal en een heel tevreden penningmeester. 

Onze fanfare had opnieuw “financiële armslag” om instrumenten aan te kopen voor de 

jeugdige muzikanten. 

 

Gilber Gellaerts  

Ingrid Werbroeck 
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MOSSELFEEST 

 

zaterdag 29 januari 2011 

zondag 30 januari 2011 

 

 

 

 

Januari is de maand van ons mosselfeest, 

ons 26ste mosselfeest. Net zoals vorig jaar 

gaat dit gastronomisch evenement door in 

de vernieuwde sporthal, officiëel het 

“Sport- en cultuurcomplex te Berg”, en 

gespreid over twee dagen: zaterdagavond 

en zondagmiddag. Noch Sabine noch 

Frank voorspellen vorst, sneeuw of regen. 

Dus verwachten we aardig wat volk. 

 

 

 

 

 
 

Reeds vroeg in de ochtend wordt ‟s zaterdags de zaal klaargezet: beschermmatten 

uitrollen, tafels en stoelen zetten, papier leggen, versiering aanbrengen, …  Ook in de 

keuken en achter de toog is het reeds een gezellige drukte met het kuisen van de 

mosselen, het afwassen van de nog veel te vuile mosselpotten, het prepareren van de 

vol-au-vent en koude schotels, frigo‟s vullen, glazen uitpakken,… 
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Net op tijd zijn we klaar 

om ‟s avonds onze eerste 

hongerige klanten te 

mogen ontvangen. De 

machine „De Toonkunst‟ 

komt langzaam op gang. 

Hier en daar moet Jef wat 

olie bijspuiten om den 

boel draaiende te 

houden. We mogen op 

een grote opkomst 

rekenen. 

 

Zondag idem dito. Rond 

de klok van éénen steekt 

iedereen nog een tandje bij. Ook de jonge spruiten van Chris leveren onopvallend 

prachtig werk. ‟s Namiddags kunnen we zelf even uitblazen en een mosseltje of een bord 

vol-au-vent verorberen – met een Duvelke bij hé Ingrid. Dit alvorens de boel op te 

ruimen en de zaal „s avonds min of meer terug af te leveren zoals we ze gekregen 

hebben. 

 

We mogen stellen dat dit mosselfeest 

alweer een succes was. Applaus voor 

onszelf. Uit de statistieken, 

zorgvuldig bijgehouden door Geert, 

leren we dat er dit jaar maar liefst 

vier records gebroken zijn, als daar 

zijn:  

- aantal vol-au-vent 

kinderschotels: 26  

(goed zo, kinderen) 

- aantal Tongerlo donker: 56  

(goed zo, jeugd) 

- aantal flessen wijn: 69  

(goed zo, mannen) 

- aantal stukken taart: 98  

(goed zo, vrouwen) 

 

Dit jaar waren voor het eerst een 16-tal vrienden van mijn werkvloer aanwezig. Ze waren 

vol lof over het lekkere eten en de vlotte bediening. En ze hebben me beloofd volgend 

jaar terug te komen. Ik veronderstel dat zij niet de enigen zullen zijn, dus op naar het 

27ste mosselfeest in 2012 ! 

 

 

 

Eric Bonckaert 
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HERDENKING VLIEGTUIGCRASH 1961 

 

zaterdag 12 februari 2011 

 

 

 

 

 

De ergste vliegtuigcrash die ooit in ons 

land plaatsvond, werd op zaterdag 12 

februari in Kampenhout en Berg 

uitgebreid herdacht. Op 15 februari 1961 

stierven 73 passagiers en 

bemanningsleden na de crash van een 

Boeing 707 op een witloofveld op de 

kruising van de Dijkstraat en de 

Lemmekenstraat. Onder hen het 

voltallige nationale kunstschaatsteam uit 

de Verenigde Staten dat een 

tussenlanding maakte in Zaventem en op 

weg was naar de 

wereldkampioenschappen in Praag. Twee inwoners van Berg die op dat moment op het 

witloofveld aan het werk waren, werden eveneens geraakt. Theo De Laet liet het leven. 

Marcel Lauwers werd verminkt waardoor een 

been geamputeerd diende te worden. Een 

drama voor het sociale leven in Berg dat haar 

vredig  bestaan op de witloofvelden plots zag 

aangetast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de slachtoffers vijftig jaar na het tragische 

ongeluk te eren, organiseerde het gemeentebestuur 

van Kampenhout een grote hulde. Na de presentatie 

in de Glazen Zaal trokken pakweg driehonderd 

aanwezigen naar het gedenkmonument aan de 

Lemmekensstraat in Berg waar de Amerikaanse 

ambassadeur Howard Gutman zich bij de menigte 

voegde.  
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Onze fanfare was gevraagd om voor de muzikale omlijsting te zorgen. Tijdens het 

neerleggen van de bloemenkransen werd het “Ten velde” geblazen. Daarna speelden we 

achtereenvolgend het Belgisch volkslied, de Vlaamse leeuw en het Amerikaans volkslied.  

 

Uitgerekend toen de namen van de 73 slachtoffers werden afgeroepen, scheerde een 

landende jet over de gedenkstenen en de menigte. Twee kilometer verder raakte hij 

veilig de landingsbaan 25R. Dirigent Jan was er even niet gerust in. “Gelukkig is maar de 

helft van de fanfare aanwezig”, zag je hem denken… We rondden af met “Over and out” 

en gingen nog enen drinken op de goeien afloop bij Beire Fluit. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eric Bonckaert 
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Tekstje verschenen in de brochure voor de “Dag van de Vrijwilliger”  
Sporthal Berg op 27 maart 2011 
 

Koninklijke Fanfare De Toonkunst uit Berg – Even voorstellen 
  

 
Een fanfare, dat is toch iets ouderwets hoor je wel eens zeggen en zeker niet hip. 
Wel, laten we je geruststellen: onze fanfare is helemaal mee met de tijd ondanks haar respectabele 
leeftijd van meer dan 140 jaar. Het is ook geen klassieke fanfare meer met alleen koperblazers en 
trommels. 
 
We hebben naast de klassieke trompetten en tuba's ook een hobo, enkele klarinetten, een hele hoop 
dwarsfluiten, verschillende soorten saxofoons, een basgitaar, een synthesizer, een compleet drumstel 
en alle mogelijke  slagwerktoebehoren en zelfs een heuse bombardon. Deze laatste klinkt echt 
fantastisch, je moet er eens komen naar luisteren. 
Af en toe programmeren we een streepje viool en ook zang kan er bij. 
 
Op ons programma staan naast klassiekers uit het genre ook heel wat actuele nummers zodat er altijd 
voor iedereen wat inzit. Wij spelen filmmuziek, musical, pop en rock, dansmuziek en af en toe ook 
eens een stuk waar we onze tanden moeten inzetten om het onder de knie te krijgen. 
 
Onze groep bestaat uit een veertigtal muzikanten die wekelijks op woensdagavond oefenen (wij 
noemen dat: repeteren) in de parochiezaal van Nederokkerzeel en dit van 20.00 tot 22.00 uur. 
Onze dirigent is Jan Devos. Hij leidt onze groep al vele jaren door makkelijke en moeilijkere stukken. 
 
Tweemaal per jaar spelen we een concert:  in april en in oktober maar daarnaast geven we regelmatig 
gastoptredens bij andere muziekverenigingen of gaan we op stap. Leute en plezier gegarandeerd! 
In januari organiseren we een mosselfeest om de kas te spijzen want een actieve vereniging als de 
onze, dat kost geld. De muzikanten en een heel aantal vrijwillige helpers worden dan even 
gelegenheidskok, opdiener, tapper of  afwasser. 't Is stevig aanpakken maar we maken ook veel lol. 
In februari of maart houden we ook nog een teerfeest. Dan gaan we van 's morgens op stap om in de 
verschillende cafés van de gemeenten een serenade te gaan geven. De tijd dat daarbij overmatig 
gedronken werd is gelukkig voorbij, we houden het netjes en vooral, veilig. 's Avonds hebben we dan 
nog een avondfeest met lekker eten, veel kletsen met de vrienden en nadien nog een echt dansfeest. 
Waar krijg je zoiets nog voorgeschoteld? 
  
Voor de jongsten (en eventueel ook voor de minder jonge geïnteresseerden) bieden we de 
mogelijkheid om les te krijgen in notenleer en om een instrument te leren spelen. De instrumenten 
worden door de fanfare aangekocht zodat papa en mama (of jijzelf) niet meteen in de portemonnee 
moeten schieten om een duur instrument te kopen. 
Maar ook als je in een ver verleden een instrument hebt gespeeld en het af en toe voelt kriebelen om 
er terug mee aan de slag te gaan, ben je bij ons welkom. 
  
Onze fanfare telt mensen van alle slag: jong en oud, dun en dik, werkmensen, gepensioneerden en 
studenten, jongens en meisjes allemaal zitten we door mekaar en samen proberen we degelijke 
muziek te maken op een ontspannen en gezellige manier. 
  
Ook als je geen muzikale gaven hebt, kan je een steentje bijdragen tot het laten bloeien van onze 
vereniging: door steunend lid te worden bijvoorbeeld maar veel beter nog door mee in ons bestuur te 
komen. We kunnen alle hulp goed gebruiken want er is steeds wel voor het een of het ander werk op 
de plank. Heb je zin? Laat het ons weten. 
Je kan onze voorzitter Jef Rahier (0478 28 30 25) of een van de bestuursleden steeds aanspreken 
voor meer informatie. We zullen je graag verder helpen! 
  
Secretariaat: 
Wildersedreef 25A 
1910  Kampenhout 
info@de-toonkunst.be 
www.de-toonkunst.be 

mailto:info@de-toonkunst.be
http://www.de-toonkunst.be/
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