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Woordje van de voorzitter 
 

Een Toontje in december is een mooie afsluiting van een druk muzikaal 2016. Onder een stralend 

winterzonnetje dit woordje schrijven, is bijna als van een fijne aperitief genieten vóór de kerst – en 

nieuwjaarperiode. De feesttrainingen kunnen starten. Sint-Niklaas is juist voorbij gekomen, de kerstboom 

mag versierd worden. Nu nog een hoop geschenkjes aankopen voor familie en vrienden om eronder te 

leggen.  

 

Waar we verleden jaar onze 145ste verjaardag vierden en flink ‘fanfare-bezet’ waren, hebben we in 2016 

zeker niet minder activiteiten gehad. Er was steeds wel een gelegenheid om muzikaal naar buiten te komen 

of onder de Toonkunstvlag mee te doen met de voor de gelegenheid samengestelde verenigde 

Kampenhoutse fanfares. 

De samenwerking tussen onze drie fanfares is in de vorige jaren nooit zo vanzelfsprekend geweest. 

Kampenhout mag fier zijn dat alle fanfares uitstekend werk verrichten, elk afzonderlijk mooie concerten 

geven en ervoor zorgen dat de ingerichte feestelijkheden met plezier muzikaal ondersteund worden.  

Enkel de samenwerking met de muziekschool is volledig weggevallen. Spijtig dat blaasinstrumenten niet 

“COOL” genoeg meer zijn en zeker niet gepromoot worden door de klassiek geschoolde inrichtende machten. 

Nochtans zijn muzikanten die in een fanfare, harmonie of brassband spelen blijvend muzikaal actief. Dit kan 

zeker niet gezegd worden van de pianisten en violisten die het opgeven als ze met de muziekschool stoppen. 

Hopelijk vinden we een goede formule om een aantal van deze talenten om te scholen en de door hun 

opgedane theoretische kennis ook voor onze fanfare te laten inzetten. We hebben ook de bedenking 

gemaakt dat het voor fanfaremuzikanten nuttig kan zijn om in de muziekschool enkele bijkomende uren 

opleiding in te lassen zoals, podium en concertzaal opstellen, pinten ronddragen en tappen, achteraf 

opkuisen, beton gieten voor de fundering van onze stockage ruimte.  

Je kunt uiteraard, naast een muziekschoolopleiding, een deel van thuis meekrijgen, zoals onze Kwinten, 

onze “bugel – trompettist”, die als kersvers bestuurslid zijn intrede doet en die we met open armen 

ontvangen! 

 

Onze fanfarefamilie werd dit jaar zwaar getroffen door het overlijden van onze medemuzikant-trombonist en 

duiveltje doet al, Libert Couvreur. Kijk vannacht maar eens naar de hemel, zijn sterretje pinkt het hardst! 

Doe het ginder ook zo goed Suske! 

 

We kijken ook uit naar 2017 en zijn nu al aan het voorbereiden, zeg maar “repeteren” voor de concerten 

van volgend jaar. De muziekwerken en het thema voor “Berg in Concert” werden in de woonkamer van ons 

gastgezin Nele & André gekozen en goedgekeurd. Nu nog enkel de muzieknoten omzetten naar een goed 

klinkend geheel, dat door ons publiek kan gewaardeerd worden.  

Onze dirigent Kevin zal hiervoor wel zorgen, want “zo’ne goeie hebben wij nog nooit gehad”! Zeker de 

samenwerking met zijn fijne sopraan zangeres + vriendin + echtgenote op ons “Berg in Concert” was een 

fantastische ervaring voor onze muzikanten en voor het publiek. Super concert meegemaakt en beleefd! 

Dit jaar geen kerstmis in de kerk, daar geen mis op kerstdag. Volgend jaar wel en hopelijk daartegen ook 

een extra café in Berg om nadien enkele drankjes te nuttigen? We kijken er reeds naar uit! 

Want zolang de fanfare “De Toonkunst” leeft, is Berg in feest! 

 

Uw fanfarevoorzitter Jef 
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Activiteitenkalender 

 

 

 

Zaterdag en zondag 21 en 22 januari 2017 

32ste Mosselfeest  

Sport- en Cultuurcentrum Berg 

 

Zaterdag 18 februari 2017 

Teerfeest 

Den Biechtstoel, Kampenhout 

 

Zaterdag 15 april 2017 

Lenteconcert 

Met gastoptreden van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia uit Machelen 

 

Woensdag 21 juni 2017 

Wandelconcert (op de kar!) 

door de straten van Berg 

 

 

 

 

 

Personalia 
 

 

We melden  u met plezier de geboorte van Mathieu 

Zoontje voor Koen en Birgit David-Gellaerts  

en kleinkind voor Gilbert en Ingrid Gellaerts-Werbrouck 

Geboren op 29 juli 2017 

 

 

 

 

Tot onze spijt moeten we u ook enkele overlijdens melden 

 

 

Op 1 augustus overleed Isabella ‘Elisa’ Van den Balck 
weduwe van Eduard Kerinckx (1984)  

die ondervoorzitter en vaandrig van de fanfare was 

 

Op 3 september overleed Libert Couvreur 

actief muzikant-trombonist in onze fanfare 

Verder in dit blad vindt u een uitgebreid in memoriam 

 

Op 4 november overleed Irma De Becker 

Weduwe van Herman Werbrouck 

Moeder van Ingrid Werbrouck, muzikante 

Schoonmoeder van Gilbert Gellaerts, ondervoorzitter  
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Een bestuursllid moet van alle markten thuis zijn… 

De fanfare heeft in de loop der jaren heel wat materiaal verzameld dat nodig is voor onze 

verschillende activiteiten: concerten, mosselfeest, teerfeest enz. 

Om al dat materiaal te stockeren hebben we veel plaats nodig. een deel mogen we, met dank aan 

de gemeente, stockeren in het sport- en cultuurcentrum in Berg maar een groot deel zit nu in de 

vroegere witloofhangar van de familie De Reus aan de Lellebaan. We proberen dit materiaal 

binnenkort te kunnen stockeren in een grote garagebox die we kunnen plaatsen bij Hendrik De 

Reus (het blijft in de familie!). Maar daarvoor moet eerst een betonnen vloerplaat gegoten 

worden. Om te zorgen dat alles stevig genoeg is, willen we daarin ook wapening. een en ander 

hebben we op vrijdag 2 december met enkele bestuursleden klaargemaakt. In een volgend 

nummer willen we u graag het resultaat van onze noeste arbeid tonen. 

 

 

 
  



7 

 

Berg in Concert 2016 

Een succesconcert zoals we er nog niet veel gekend hebben 

 

 

Na ons feestjaar 2015 ligt de lat voor onze fanfare (harmonie) weer wat hoger. Het succes om 

met een zanger / zangeres te werken, blijft bij de mensen hangen en blijkt een meerwaarde te 

zijn voor ons publiek.  

Gelukkig hebben onze muzikanten muzikale banden want ergens in het Luikse woont er een 

sopraantje met de luisterrijke naam Antonia Surikowa. Zijn wij niet multi-cultureel? 

 

Omdat wij ongelovige 

thomassen zijn en toch de 

muzikale kwaliteiten van deze 

dame moesten beoordelen zijn 

wij op prospectie gegaan. En 

wij hoorden dat het goed was. 

Voila, de madam was er – nu 

nog de muziek kiezen. Met 

stukken zoals Oh mio babbino 

caro, Musetta’s wals, Ich gehör 

nur mir en Ah, je veux vivre 

zaten we natuurlijk goed. En 

wat daartussen…. 

 

De keuze viel op een 

gevarieerd pop, rock, populair- 

 

achtig aantal stukken: Rock Opening, Memory, Pops in the Spots, Crossroads, Monterosi, 

Highlights from Oliver, Speedy Gonzales en Marina. 

 

 
 

Voor Memory heeft André zelfs een nieuwe Euphonium gekocht en hij speelde dat het een lust 

was voor ogen en oren. 
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Speedy Gonzales zorgde voor een hilarisch moment als Philippe Poedts met een ‘helium-stem’ 

een “ariba, ariba” tussenstukje spreekt.   

Crossroads: een ideetje van onze dirigent om ons te testen denken wij; op goed 4 weken tijd zijn 

wij er in geslaagd om met dit moeilijke stuk toch een smaakvol resultaat neer te zetten. Hoera 

voor ons, en ook een beetje voor Kevin natuurlijk. 

 

Zoals gewoonlijk gaan wij creatief om met de ruimte in onze zaal, maar tot onze verbazing bleef 

op de concertdag het volk toestromen en moesten we tafels en stoelen aansleuren om alle  

aanwezigen te kunnen plaatsen. Leuk gevoel, terug een volle zaal, niet verwacht maar wel zeer 

geapprecieerd.  

Michel had deze keer zijn handen vrij om foto’s te trekken gezien geluid en licht uitbesteed 

waren, en ja we staan er allemaal glunderend op. Geniet zeker van al de foto’s op onze website 

en de facebook pagina. 

 

Het mag gezegd worden: de focus was aanwezig tijdens het optreden; iedereen zat op het puntje 

van zijn stoel en gaf het beste van zichzelf.  

Alle stukken zijn weer eens meesterlijk aan mekaar gelijmd door onze welbespraakte klarinetiste 

en speakerin Elke. Ze is niet enkel welbespraakt maar er schuilt ook een sopraan in haar want 

ons bisnummer – Con te partiro - werd door ons sopraan duo op een spetterende manier 

gebracht, tot het publiek een rechtstaande ovatie gaf; een waar unicum in Berg. Bedankt dames, 

een waar meesterstukje! 

 

 
 

Blijkbaar slaat dit type van optreden aan, want de reacties waren unaniem positief en lovend. Een 

uitdaging voor ons om het een volgende keer zeker minstens even goed te doen; wel tot volgend 

jaar dan maar zeker? 

 

Bedankt nogmaals aan alle behulpzame handen die het werk lichter maakten en hielpen om een 

succesvol optreden te garanderen. 
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Enkele sfeerbeelden vóór het concert 

 

  
Tijdens de generale repetitie: de familie Absillis (toch voor ¾) 

 

  
Pistoleekes plakken kan ook gezellig zijn 

 

  Alles staat klaar 



10 

 

 
Voor de dorstigen staat alles klaar 

 

 

  
Zoveel volk hadden we niet verwacht 

 

 
’t Was vollen bak 
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PETANQUETORNOOI EN BARBECUE 

zaterdag 20 augustus 2016 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het bestuur ook nu een gezellige familieactiviteit midden in 

de vakantie. Iedereen werd verwacht in het Sport- en Cultuurcentrum te Berg, waar in de 

voormiddag al de nodige petanquevelden werden gemarkeerd op het malse kunstgras naast de 

speelplaats van de school. 

 

 
 

Even na de klok van één startten de ploegen hun eerste wedstrijd. Al spoedig werd ervaren  dat 

de speelvelden in een lichte helling lagen en dat 'naar beneden' spelen ondoenbaar was. Het was 

efkes wennen, maar de schwung zat er vlug in. Geert deelde de geprinte spelregels uit (waar 

niemand rekening mee hield) en leidde vakkundig de voortgang van de spellekes. 

 

 

Tussen iedere wedstrijd werd 

gepauzeerd en de dorst gelest, want het 

was best warm ondanks de slechte 

weersvoorspellingen. Verder in de 

namiddag kwam de ijscaravan van 

l'Origien postvatten aan de ingang van 

de sporthal. Een welgekomen en 

heerlijke verfrissing, dat artisanaal ijs. 

Mijn hoorntje met reuzenbollen kokos en 

mokka smaakten zalig... Bart beweerde 

maar drie bollen genomen te hebben, 

maar volgens mij was al één bol op 

alvorens hij zich omdraaide (?). 

 

 

De uiteindelijke uitslag van het petanquetornooi: 

- brons: Nora en Bart 

- zilver: Mia en Maurice 

- goud: Juliette en Roger 
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Proficiat aan de winnaars van 2016 ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ondanks verwoede pogingen hadden Jan en ik onze eerste twee 

wedstrijden verloren, dus had ik ruim de tijd om samen met Eddy 

ons bbq-gerief te gaan halen in de Spar. Rond 17u werd de 

barbecue aangestoken en een uurtje later konden we smullen van 

het sappige vlees en de gezonde groenten. In een apart 

geïnstalleerde kidscorner konden ook de kleinsten smullen van al 

dit lekkers. 
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Nieuw dit jaar: onder impuls van een lid, dat anoniem wil blijven, zorgde het bestuur voor een 

afsluiter onder de vorm van een stuk taart (de obligate Brésilienne  of een verrassende crumble-

pie). Een idee te behouden voor volgend jaar, volgens mij.  

 

 

Eric  Bonckaert 
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STOET  SINT-SEBASTIAANSGILDE 

 

zondag 7 augustus 2016 

 

 

 

 

 

De Sint-Sebastiaansgilde uit Kampenhout werd dit jaar met zekerheid 

475 jaar (vermoedelijk gaat de gilde zelfs terug tot in de 14de eeuw) en 

dat werd natuurlijk gevierd. Einde mei was er nog een interessante 

tentoonstelling in de Glazen Zaal op het Gemeenteplein, maar in het 

weekend van 6 en 7 augustus volgde er een viering met een feesttent op 

het Gemeenteplein, waar binnen- en buitenlandse gildes hun kunnen 

kwamen tonen.  

 

Op zondag 7 augustus trok een stoet doorheen het centrum van Kampenhout. Er waren groepen 

uit Zwitserland, Frankrijk, België en Nederland. Ook de Kampenhoutse gilde trad op. En uiteraard 

mocht ook onze eigenste concertband De Toonkunst niet ontbreken. Op het gedrukte programma 

werd dit vergeten, maar net op tijd ijverig met zwarte stift bijgeschreven. Kwestie van op te 

vallen... 

 

 
 

De platte wagen van Rudi V.I. (dankjewel, Rudi), reeds gretig gebruikt bij ons wandelconcert in 

juni, werd terug versierd en voorzien van de nodige klapstoeltjes. Als laatste in de stoetrij stelden 

we ons op in de F. Verstraetenlaan.  
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Met schitterend zomerweer vertrok de stoet rond de klok van twee richting Gemeenteplein, waar 

het schepencollege en enkele voorname Kampenhoutenaars vanaf het podium onze deuntjes 

konden aanhoren. De wagen voor ons was er een van brouwerij ... Om dorst van te krijgen... En 

geen druppel alcohol voorradig op de wagen (?!). 

 

 
 

Uiteraard werd dit ruimschoots goedgemaakt toen we na het einde van de stoet met z'n allen 

onze dorst konden lessen in de feesttent op de markt, waar de verschillende gildes het beste van 

zichzelf gaven met muziek en dans. Sommigen onder ons bleven dan ook plakken tot in de late 

uurtjes...  

 

Meer foto's: zie onze website ! 

 

 

 

 

Eric  Bonckaert 
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In memoriam Libert Couvreur 

 

Libert heeft eind jaren dertig als kleine kerel, zijn eerste stappen in de muziek gezet. 

Dit in het toenmalige “klein college” te Vilvoorde. 

Na een paar jaar mocht hij beginnen met het bespelen van een instrument. 

Als kleinzoon van de koster lag de keuze voor de hand,…. Piano. 

Reeds als jonge tiener speelde hij orgel in de kerk van Peutie. 

Orgel is lang zijn passie geweest, hij bespeelde het met dubbel klavier samen met het nodige 

voetenwerk. 

In die tijd was het elke weekdag mis om 6 uur en 7 uur, op zaterdag kwam daar ook nog een 

avondmis bij en op zondag om 6 uur, 7 uur, 10 uur en in de namiddag het lof met elke maand 

nog de kruisweg. 

Oefening genoeg dus. 

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de nonnetjes hem regelmatig ‘s morgens moesten komen 

wakker maken, omdat de pastoor stond te wachten. 

Met in die tijd drie fanfares in het dorp, werd er natuurlijk ook met regelmaat aan zijn mouw 

getrokken om een blaasinstrument te bespelen. 

Als goed katholiek viel de keuze op de “Nieuwe fanfare”.  

Daar heeft hij verschillende instrumenten bespeeld zoals, trombone, tuba, beugel. 

Nadien was hij vaste muzikant bij de zangers van Peutie, waar hij natuurlijk het orgel bespeelde. 

Tevens heeft hij ook in verschillende orkesten gespeeld als pianist en trombonist. 

Op latere leeftijd heeft hij alles beginnen afbouwen zodat hij enkel nog in de fanfare speelde tot 

op het laatst in Berg.  

Daar was hij als ouderdomsdeken een graag geziene muzikant, altijd klaar voor een grapje.  

We vermoeden dat één van zijn hoogtepunten als muzikant kwam toen in oktober 2015 Barbara 

Dex hem een gelukkige verjaardag wenste 

tijdens het herfstconcert.   

Met spijt in ons hart hebben we op zaterdag 

10 september in de kerk van Perk afscheid 

genomen van Libert met zowat de voltallige 

fanfare in de kerk. 

 

Het ga je goed ginderboven Libert… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve Libert 

Je wou nooit vertrekken als er nog een halve pint stond te wachten. 

Je wou nooit vertrekken zonder samen een sigaret te roken. 

Je wou nooit vertrekken, ook al was het café al lang gesloten... En toch! 

Ik ben zo blij voor alle momenten die ik bij jou mocht zijn. Ik heb er echt van genoten. 

We gaan je missen, maar zullen je nooit vergeten. Merci suske! 

 

Stijn 

  



17 

 

En als je er nu eens zelf zou aan beginnen… 

 

Muziek maken is leuk. Samen muziek maken is nog veel leuker. Bij de Toonkunst muziek maken 

is gewoon het einde. 

Daarom onze vraag én ons aanbod: 

Ben je vroeger nog lid geweest van de fanfare en zou je graag opnieuw willen aansluiten? 

Heb je ooit nog muziek gespeeld, om het even welk instrument en zou je eigenlijk best terug 

willen starten? 

Heb je het altijd al willen doen maar heb je er tot nu toe nooit de gelegenheid voor gehad? 

Voel je bepaalde kriebels die op een midlife crisis zouden kunnen wijzen? 

Heb je (klein)kinderen die misschien wel met muziek zouden willen beginnen of die gewoon een 

zinvolle en plezante vrijetijdsbesteding zoeken? 

 

Onze fanfare is het antwoord op al uw vragen! 

 

Wij leren u muziek lezen en een instrument bespelen en voor je het weet, speel je mee in onze 

concerten. 

Wij kunnen ook zorgen voor een instrument in bruikleen, zeker voor beginners een interessante 

zaak. 

Wij bieden een aangepaste opleiding voor jong maar ook voor oud. Ouders zijn evenzeer welkom 

als hun jonge spruiten, we zorgen voor een pakket op maat! 

 

Wat houdt u nog tegen? 

 

Neem gerust contact op met een van de bestuursleden. Zij zullen u graag verder helpen. 
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