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Woordje van de voorzitter 
 

Een lenteconcert zonder een voorafgaand Toontje, dat was ons nog nooit overkomen sinds de eerste uitgave 

in 1994! Hiervoor onze welgemeende excuses.  

Ook dank aan onze hoofdredacteur die altijd alles in de goede banen leidt en steeds achter onze veren moet 

zitten, maar nu door een zware hernia in de kliniek moest “hersteld” worden en dus … Toontje uitgesteld. 

Bart, nog heel veel verdere beterschap gewenst! 

 

Het heel speciaal muzikaal opgebouwde lenteconcert werd zeer gewaardeerd door ons publiek. Niet elk 

concert kunnen onze dirigenten laten horen dat ze wel degelijk, op een heel hoog niveau, fantastische 

muziek kunnen boven toveren. Menige muzikant begreep niet dat zij dit zelfs kunnen zonder enige 

inspanning te laten blijken. Ik denk dat ze daarop speciaal gestudeerd hebben.  

Ook de afsluitende  muziekwerken die we samen met onze gastfanfare Conek uit Kortenberg brachten, 

waren een overdonderend succes. Zeker toen onze twee dirigenten samen het welbekende ”Duet for Two 

Cats” van Rossini brachten was de verwondering groot. Wel bedankt Kevin en Robby voor het initiatief en de 

uitwerking. Besluit: een overheerlijke avond waar samenwerking en verbroedering tussen twee 

concertbands werkelijkheid werden. 

 

Na het lenteconcert lijken de repetities steeds wat stil te vallen. Is het de naderende zomer die de 

muzikanten al eens een herhaling doet overslaan of is ons “Berg in Concert” nog ver weg? Onze dank gaat 

echter zeker uit naar de “harde kern” van een vijftiental muzikanten die op zeer regelmatige basis de 

grondvesten bouwen van onze volgende concerten. Want het zomerverlof zal weeral vlug voorbij zijn en 

zowel het aperitiefconcert als ons groots “Berg in Concert” zullen heel wat extra inspanningen van onze 

muzikanten vereisen.   

De voorbereidingen van ons “Berg in Concert” zijn onmiddellijk na het lenteconcert gestart. De rode draad 

doorheen de hele avond kunnen we best omschrijven als “ Berg gaat klassiek” en dit onder de kundige 

leiding van onze dirigent Kevin, die orkest en de “Sopraan” soliste mooi zal laten samenklinken. Verdere 

reclame maken we graag in ons Toontje van oktober. Een concert waarin we klassieke en moderne muziek 

mooi door elkaar zullen weven. 

 

Als afsluiter van het voorbije muzikaal jaar, hebben we traditiegetrouw ons wandelconcert door de Bergse 

straten “op de platte kar van Rudy” ten berde gebracht. Ondanks het nakende startuur van de 

voetbalmatch, waarin onze Rode Duivels zoals meestal zouden schitteren, waren we met een twintigtal 

muzikanten op de kar en vele honderden toeschouwers langs onze rondgang. Een muzikaal rondje door Berg 

brengt nog heel wat sympathisanten naar buiten, waaronder een aantal die ons voor het eerst ontdekten. 

Dit geeft ons de nodige energie om met de Toonkunstfamilie verder te doen. Zeker als ik de avond nadien 

een telefoontje van onze ere-voorzitster Simonne kreeg om ons te bedanken voor de persoonlijke serenade 

die we haar via de openstaande buitendeur brachten. 

Dit bewijst nogmaals dat “zolang de fanfare leeft, is Berg in feest” nog lang onze levensspreuk zal blijven.  

 

 

Jef 
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Activiteitenkalender 

 

 

 

Zondag 7 augustus 2016 vanaf 13.00 uur 

Optreden op platte wagen met andere Kampenhoutse maatschappijen 

ter gelegenheid van het feest van de Sint-Sebastiaansgilde 

Centrum Kampenhout 

 

 

Zaterdag 20 augustus 2016 

Petanquetornooi en Barbecue  

respectievelijk om 13.00 uur en om 17.00 uur 

Sport- en Cultuurcentrum Berg 

 

 

Zondag 11 september 2016 om 11.00 uur 

Aperitieconcert 

Sport- en Cultuurcentrum Berg 

 

 

Zaterdag 15 oktober 2016 om 20.00 uur 

Berg in Concert 

Sport- en Cultuurcentrum Berg 

 

 

 

 

 

Personalia 
 

 

We zijn blij u de geboorte te mogen melden van 

 

Fien 

Geboren op 1 december 2015 

Dochtertje van Hanne Devinck en Hans De Cuyper 

Kleindochter van Nicole en Michel Devinck-Heeren 

Beide bestuurslid van onze fanfare, Nicole is daarenboven actieve muzikante 

 

 

 

Tot onze spijt moeten we u ook het overlijden melden van  

 

Polydoor “Pol” De Cremer 

Polydoor overleed op 7 mei 2016 in de leeftijd van 96 jaar. 

Hij was vele tientalle jaren tot op hoge leeftijd actief muzikant bij onze fanfare. 

Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan 

 

  



6 

 

 

WANDELCONCERT 

 

woensdag 22 juni 2016 

 

 

 
 

 

 

 

Het weer valt mee: een zonnige 27°C en geen 

regen. Het mag wel, na deze kletsnatte junimaand. 

Aan de sporthal wordt de mooi versierde platte 

wagen van Rudi V.I. verder bemeubeld met de 

nodige stoelen. Instrumenten klaar, marsboekskes 

klaar ? We kunnen vertrekken. Vakkundig begeleid 

door de politie met dienstvoertuig én moto. Een 

heerlijk concept, deze platte wagen getrokken door 

voldoende  paardekracht. Het is geen echt 'wandel'-

concert meer, eerder een toeristische promotie voor 

onze fanfare. Waarbij we in deze zomerse warmte 

al onze energie kunnen reserveren voor het 

bespelen van onze instrumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen een uur spelen de Belgische Rode Duivels hun wedstrijd tegen Zweden in het E.K. voetbal. 

Alvorens van de match te kunnen genieten komen sommigen, reeds in outfit, ons langs de 

straten van Berg enthousiast begroeten. In de Middenstraat wordt zowaar gedanst op de 

melodieën die we uit onze instrumenten toveren. 
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De rondrit wordt beëindigd waar we vertrokken zijn: aan de Bergse sporthal. Waar onze lieftallige 

WAG's ons pannenkoeken voorschotelen. Met ijs. En met slagroom. Een geslaagde  afsluiter van 

een geslaagd fanfarejaar. De vakantie wenkt. Maar eerst gaan we nog genieten van de match 

België-Zweden (die we zullen winnen met 1-0 !)... 

 

 

 
 

 

Eric  Bonckaert 
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Onze voorzitter kreeg onlangs een prachtig geschenk voor zijn vaderdag. 

Als u nog inspiratie zoekt voor een geschenk voor man, vrouw, lief, dochter of zoon die meespelen in de 

fanfare… Bij deze! 
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TEERFEEST 
 
zaterdag 12 maart 2016 

 
 
 

Iets later op het jaar. Door het niet beschikbaar zijn van ons repetitielokaal én alle andere zalen in de 

omgeving, waren we gedwongen uit te wijken naar minder bekende locaties. Maar niet getreurd daarom. 

Het werd eens wat anders dan anders... 

 

Naar jaarlijkse traditie verzamelen we in het lokaal van vissersclub De Torfbroekvrienden. Vrij friskes nog 's 

morgens. De koffies doen ons langzaam opwarmen. En langzaam wakker worden.  

 

Tweede halte is Beire Fluit. Het zaaltje achteraan is bezet door leden van een of andere nationale 

vereniging, die er hun vergadering houden. Maar lang heeft die niet geduurd, want al vlug overstemmen 

onze deuntjes hun rustige samenzijn. Victor haalt zijn zelfgefabriceerde tafelpupiter boven om lustig te 

kunnen meeblazen. Foto van dit hebbeding is te bewonderen in de fotogalerij van onze website. Na afloop 

wordt aan de gastvrouw van dit café een ingekaderde foto van onze fanfare overhandigd en wordt een 

groepsfoto genomen vóór het café. 

 

 
 

 

Iets na de middag gaan we eten in café Jet Live te Steenokkerzeel. Na het spelen van de obligate deuntjes 

installeren we ons in het zaaltje voor stoofvlees met een boterham. Met dank aan de groupiedames voor de 

hulp bij het bereiden en serveren van deze lekkere hap. 

 

 
 

Na een korte middagpauze, rijdt de karavaan terug naar Kampenhout: café d'Uitdaging.  

Net zoals vorig jaar probeert Jef een of meerdere 'projecten' - zoals hij dat noemt - uit. Na een eerste 

poging ('Wild Rover') stoppen we er wijselijk mee en spelen we nummers die we wél goed kennen... 
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Zoals de vorige jaren slaan we het rusthuis op de markt van Kampenhout zeker niet over. De glimlach op de 

gezichten van de oudjes maakt ons o zo gelukkig. In onze partituren zoeken we bewust de walskes en 

tango's op. 

 

De diehards onder ons houden nog even vol en schuiven door naar Onder Den Toren, onze terminus voor 

vandaag. We verbazen onszelf hoe met enkele instrumenten nog hoogstaande muziek verwekt kan worden. 

Anny bestelt nog een laatste pint en, voilà, ons teergeld is op. Rest ons nog enkel de ingekaderde 

groepsfoto aan haar te overhandigen en een laatste foto van onszelf aldaar te maken. 

 

 
 

Terug naar huis om een doucheke te nemen en proper dingen aan te doen voor het avondfeest, dat dit jaar 

doorgaat in restaurant Chalet Lillebroeck. Ook bestuur en helpers kunnen dit jaar eens rustig de voetjes 

onder tafel schuiven en meegenieten van het menu: 

 

 Aperitief 

 Scampi Lillebroeck 

 Tomatensoep met balletjes 

 Kalfsmedaillon met seizoengroentjes, champignonsaus en kroketten 

 (of) Zalm op vel gebakken, krielaardappelen, sausje op basis van limoen 

 Crème brûlée 

 Koffie 

 

 
 

Omwille van de uitzonderlijke locatie konden we dit jaar geen muziekgroepje vragen na het avondmaal, 

maar dit werd gecompenseerd door een uitermate gezellige en ontspannen sfeer. Bedankt aan iedereen voor 

deze geslaagde dag ! 

Meer foto's : zie website De Toonkunst 

 

Eric  Bonckaert 
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De Koninklijke Fanfare De Toonkunst 145 jaar jong 

 

 
 
 
 
 
Hierbij nog enkele foto’s van het Herfstconcert van vorig jaar van een fan uit het publiek 
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OPSPORING VERZOCHT 

 

 

 

Het Bestuur van de fanfare De Toonkunst uit Kampenhout-Berg is op zoek naar hulp bij de opheldering van 

één of meerdere pogingen tot aanslag(en) tijdens de rondgang van de fanfare naar aanleiding van hun 

jaarlijkse Teerfeest. 

 

Datum : zaterdag 12 maart 2016 

Vermoedelijk tijdstip : tussen 14:00 en 16:00 

Plaats : Rusthuis Kampenhout, Markt, 1910 Kampenhout 

Mogelijk wapen 1 : cylindervormige stok uit hout met zachte slagbol voor het bespelen van een grote trom 

of grosse caisse 

Mogelijk wapen 2: wegwerpkapstok uit metaal, deskundig omgeplooid tot tafelpupiter 

Onderstaande foto's tonen handelingen en mogelijke wapens. De eigenheid van bepaalde personen wordt 

niet vrijgegeven zolang het onderzoek loopt. 

Hebt u inlichtingen omtrent deze feiten ? Gelieve u te wenden tot het dichtstbijgelegen politiekantoor of tot 

het Bestuur van De Toonkunst.  

 

 

 

Verslag: E.B. 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_vKmigcrLAhUEtBQKHbj-Dl4QjRwIBw&url=https://www.geocaching.com/geocache/GC3YDY9_moord-in-het-maanlicht&bvm=bv.117218890,d.d24&psig=AFQjCNHlAPJvUjQ_1CMDvtzxEe8jzlxOJw&ust=1458382717807144
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En als je er nu eens zelf zou aan beginnen… 

 

Muziek maken is leuk. Samen muziek maken is nog veel leuker. Bij de Toonkunst muziek maken 

is gewoon het einde. 

Daarom onze vraag én ons aanbod: 

Ben je vroeger nog lid geweest van de fanfare en zou je graag opnieuw willen aansluiten? 

Heb je ooit nog muziek gespeeld, om het even welk instrument en zou je eigenlijk best terug 

willen starten? 

Heb je het altijd al willen doen maar heb je er tot nu toe nooit de gelegenheid voor gehad? 

Voel je bepaalde kriebels die op een midlife crisis zouden kunnen wijzen? 

Heb je (klein)kinderen die misschien wel met muziek zouden willen beginnen of die gewoon een 

zinvolle en plezante vrijetijdsbesteding zoeken? 

 

Onze fanfare is het antwoord op al uw vragen! 

 

Wij leren u muziek lezen en een instrument bespelen en voor je het weet, speel je mee in onze 

concerten. 

Wij kunnen ook zorgen voor een instrument in bruikleen, zeker voor beginners een interessante 

zaak. 

Wij bieden een aangepaste opleiding voor jong maar ook voor oud. Ouders zijn evenzeer welkom 

als hun jonge spruiten, we zorgen voor een pakket op maat! 

 

Wat houdt u nog tegen? 

 

Neem gerust contact op met een van de bestuursleden. Zij zullen u graag verder helpen. 
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Naar jaarlijkse traditie organiseren we ook dit jaar een gezellige familieactiviteit midden in de 

vakantie. 

We verwachten u en uw familie op zaterdag 21 augustus 2016 in het Sport- en 

Cultuurcentrum in Berg; 

 

Petanquespelers beginnen vanaf 13.00 uur. Je zorgt dat je met twee bent en dat je je eigen 

petanqueballen mee hebt. Inschrijving voor het tornooi 5 euro per ploeg. 

 

De barbecue begint dit jaar wat vroeger, namelijk vanaf 17.00 uur zodat het voor gezinnen met 

kleine kinderen niet te laat wordt. 

 

In de loop van de namiddag verwachten we nog de ijskreemauto zodat zoetekauwen van een 

vroeg dessert kunnen genieten. 

 

Inschrijven voor petanque en barbecue kan door een seintje te geven aan een van de 

bestuursleden of een mailtje te sturen naar info@de-toonkunst.be en dit ten laatste op 14 

augustus. 

 

Deelnamekost voor de barbecue 12 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar halve prijs. 

Betalen kan vooraf door overschrijving op onze rekening BE87 8508 1083 2694 of ook gewoon 

ter plaatse. 
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