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Het woordje van de voorzitter 
 

“Berg in concert 2010” met als eregast Günter Neefs, komt met rasse schreden nader.  

De repetities worden goed bijgewoond en met aandacht gevolgd. Dit is wel noodzakelijk, 

want de begeleidingsmuziek voor de nummers met Günter zijn niet eenvoudig en we zijn 

niet gewoon om begeleidingsmuziek voor zang te spelen. Het is voor iedereen opletten 

geblazen. We kijken ook uit naar de dagrepetitie op 9 en de generale repetitie met 

Günter op 13 oktober. 

De kaartenverkoop is snel op gang gekomen en het ziet er naar uit dat de zaal 

uitverkocht geraakt. 

We hebben voor dit concert gekozen voor een theater opstelling. In de bar achteraan kan 

er wel vooraf, tijdens de pauze en na het concert het nodige genuttigd worden. 

Onze Fanfare “140 jaar jong” zal met dit kunstconcert een waardige verjaardag beleven 

 

Het lenteconcert werd op passende wijze ingezet door de Harmonie Cecilia uit Vilvoorde. 

Spijtig dat de publieksopkomst deze keer wat minder was.  

Voor het traditionele wandelconcert waren de weergoden volledig aan onze zijde. Dit jaar 

hadden we gekozen voor een kortere rondgang. De pint in ons lokaal “Onder den Toren” 

werd aangeboden door Annie, zij mocht dan ook bij op de groepsfoto.  

Dit jaar hebben we terug het petanque tornooi kunnen inrichten. Zie voor het “zon 

overgoten” verslag een beetje verder in dit Toontje.  

 

Begin september was onze dirigent Jan Devos een weekje op verlof. Als vervangster had 

hij Ruby De Bruyne aangesproken. Ruby, wel bedankt voor de fijne repetitie, je hebt dat 

héél goed gedaan.  

 

We zijn momenteel ook voor de uitbreiding van het bestuur aan het rondkijken. Moesten 

mensen zich willen inzetten voor het goed draaiend houden van de Fanfare, alle hulp is 

welkom. Ook niet spelende leden zijn nodig voor de verhoudingen in het bestuur en de 

taakverdeling gedurende de activiteiten. 

Uiteraard zijn we ook nog steeds op zoek naar muzikanten voor uitbreiding van ons 

orkest. 

 

Langs deze weg wil ik ook van harte dankt zeggen aan alle muzikanten, bestuursleden, 

dirigenten en trouw publiek die deze 140 jaar mogelijk gemaakt hebben. Zonder hun en 

jullie inzet zouden we geen 140 jaar kunnen vieren.  

 

Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze verjaardag een extra stimulans is om op de 

ingeslagen weg verder te gaan en iedereen met véél enthousiasme onze toekomstige 

Toonkunstjaren mee zal uitbouwen.  

 

Toonkunstgroetjes 

Jef 
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Activiteitenkalender 
 

Zaterdag 16 oktober 2010  

om 20.00 uur 

Berg in Concert 

Sporthal Berg  

Met gastoptreden van Günther Neefs 

 

Zondag 28 november 2010 

Om 11.00 uur 

Ceciliaconcert 

Stadsfeestzaal; Stadhuis Vilvoorde 

 

Zondag 5 december 2010 

Om 16.30 uur 

Concert als gastmaatschappij 

Parochiaal Centrum te Leefdaal 

 

Zaterdag en zondag 15-16 januari 2011 

Mosselfeest 

Sportcentrum Berg 

 

Vrijdag 28 januari 2011 

Nieuwjaarsreceptie 

Voor alle leden en muzikanten 

 

Zaterdag 12 februari 2011 

Optreden ter gelegenheid van herdenking vliegtuigramp 

te Berg van 1961 

 

Zaterdag 19 februari 2011 

Teerfeest 

Lokaal nog te bepalen 

 

Tussendoor ook nog: 

 

Sint-Maartenstoet (10/11) en Herdenkingsstoet (1/11) te Peutie 

 

 

 

Personalia 
 

 

* We melden het overlijden van Marcel Dierickx, schoonvader van Bart Vleeschouwers en 

opa van Kwinten Vleeschouwers 

 

* We melden ook het overlijden van Maria Hennes, lid van onze fanfare en woonachtig in 

de Zeypestraat in Kampenhout 
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Lenteconcert  
 

Zaterdag 17 april 2010 

 

 

 
 

 

Daarna werd het allemaal wat rustiger met een medley van de bekendere nummers van 

het succesduo Simon and Garfunkel.  

Het thema uit de rampenfilm “The Posseidon adventure” bracht pure muzikale 

schoonheid en harmonie. 

Maar dan was het terug uptempo met het bekende “Reet Petite”. De hele zaal was 

meteen mee in het ritme. 

In “Lord of the dance” kwamen de prachtige thema‟s van het bekende Ierse 

dansspektakel met dezelfde naam prachtig tot hun recht. De afsluiting was een 

huzarenstukje waarin de muzikanten tot het uiterste van hun kunnen moesten gaan om 

het tot een goed einde te brengen. Ik kan u verzekeren, het gaat snel, zeer snel… 

De klassieker “Volare” werd opgevolgd door de nog bekendere sirtaki uit de film “Zorba 

de Griek”. Een geintje van onze toetsenman zette de andere muzikanten even op het 

verkeerde been en tot grote vertwijfeling van de dirigent dreigde een en ander totaal de 

mist in te gaan. Maar geen nood, al snel zat iedereen weer op het juiste spoor. Achteraf 

bleek dat bijna niemand iets gemerkt had van het “incident” en was het publiek maar wat 

dankbaar voor het geboden spektakel. 

Na de gebruikelijke dankwoordjes was er nog een spetterend bisnummer met “Mountain 

Rock”. 

Iedereen meer dan tevreden en uitkijken naar het volgende concert in oktober. 

 

 

  

Op zaterdag 17 april was het weer muzikaal 

genieten op het Lenteconcert van onze 

fanfare (harmonie/concertband…) 

Om 20.00 uur blies gastmaatschappij, de 

fanfare Cecilia uit Vilvoorde de avond in met 

een gevarieerd programma van populaire en 

minder makkelijke stukken. Voor een aantal 

muzikanten zou het een lange avond worden 

aangezien ze zowel in Vilvoorde als in Berg 

meespelen en ze dus de hele avond aan de 

slag waren. 

Na de pauze kwam dan de eigen 

concertband op het podium. De toon werd al 

meteen gezet met “Fanfare for the common 

man”. In het schoon Vlaams: “Fanfare voor 

de gewone man” een prachtig stuk van de 

bekende Amerikaanse componist Aaron 

Copland. Onze eigen dirigent, Jan De Vos 

maakte er een bewerking voor orkestband 

voor. 

Het vervolg was al even swingend met een 

knappe  bewerking van de Willem Tell-

ouverture van Rossini. 
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Petanque, BBQ, Karaoke 
 

21 augustus, zoals de traditie het wenst een stralende zonnige zaterdag. Perfect weer 

voor een rondje petanque. Weer terug op ons vertrouwde veld aan de sporthal van Berg, 

waar de versgemaaide banen lonkend op ons liggente wachten. 

Na het vormen van de teams kunnen we eindelijk 

aan de strijd beginnen. Jong tegen oud(er), 

kinderen tegen ouders, kopers tegen houtblazers, 

alle combinaties komen aan bod. De zon is 

onverbiddelijk en sommigen onder ons zoeken - 

zelfs al spelend- verkoeling onder een parasol.  De 

namiddag is al redelijk ver gevorderd wanneer de 

laatste finale wordt gespeeld en het 

spelersoverzicht aangevuld wordt. 

 

1e plaats:  Eddy en Tony 

 

2e plaats: Maurice en Michel 

 

 

Bakker van dienst, Eddy, speelt nog even zijn halve 

finale uit voor hij zich vlijtig in het bbq-geweld stort. 

Al snel komen de hemelse geuren van perfect 

gebakken vlees de hongerige spelers tegemoet. Iets 

later zijn dan ook alle buikjes gevuld. 

Vanuit de zaal klinkt steeds luider de lokroep van de 

muziek en het duurt dan ook niet lang tot -na het 

obligate woordje van de voorzitter- de eerste 

karaokeklanken de nacht invliegen. Openingsact van de avond was meteen ook de 

jongste artiest van de avond. Kylian bracht naast Happy Birthday ook dé hit van de 

avond, Dos Cervezas, ten gehore. Een geslaagd optreden, we kijken al uit naar volgend 

jaar! 

Dat Dos Cervezas de hit van de avond was, hadden we ook te danken aan de jongens 

van de jeugdfanfare, die naast een puike zangrestatie zowaar ook een choreografie 

tentoonspeiden. Hierna was het de beurt aan de meisjes die -ongelooflijk maar waar, 

zonder enige repetitie- een 3-stemmige versie van The Rose van Bette Mideler ten 

gehore brachten. Ook Bart en Annemie 

kozen enkele klassiekers en Tony 

ontpopte zich tot een heuse Frank 

Sinatra. 

De ambiance was helemaal verzekerd 

toen ook de dansvloer werd ingenomen 

in het poging het wereldrecord Marie-

Louise mee te verbeteren. Of onze 

poging mee werd opgenomen in het 

Guines Book of world Records is tot op 

heden niet bekend. 

De karaoke kwam tot een spetterend 

einde rond half 2 maar aangezien de 

jeugd nog steeds in een feeststemming 

was, werd beslist ook de toog van de 

Sissende Soepappen op de kermis een bezoekje te brengen.  

Waarlijk een memorabel einde aan een heerlijke dag. 

 

Tekst: Elke Smets 

Lay-out en editing: Sarah Vereycken 
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WANDELCONCERT  
 

woensdag 23 juni 2010 

 

 

De laatste woensdag van juni wordt het fanfarejaar traditioneel afgesloten met een 

wandelconcert door de straten van Berg. Om iedereen die naar vakantie smacht te laten 

vertrekken, verkozen we dit jaar het wandelconcert te houden op de vóórlaatste 

woensdag. Drieëntwintig juni dus. 

 

Verzameling aan de voetbalkantine, instrumenten en stapschoenen opgeblonken, de vlag 

rond Gilbert‟s lijf gegespt, de laatste instructies van de voorzitter, en wijle weg… 

 

 

 

Vorig jaar waren er na het 

wandelconcert een paar leden 

kompleet uitgeput, verdorst 

en uitgedroogd. Daarom werd 

er voor dit jaar een behoorlijk 

korter parcours uitgestippeld.  

„Beter voorkomen dan 

genezen‟, dus al na een paar 

honderd meter werd halt 

gehouden aan estaminet 

“Onder Den Toren”.  

 

 

 

 

 

 

De thermometer aan de gevel gaf nog een zwoele 28 °C aan op deze zalige juni-avond. 

Na één of meer welgekomen verfrissingen en alvorens onze tocht verder te zetten werd 

vóór het kerkportaal naar het vogeltje van de fotograaf gekeken en een groepsfoto 

genomen. 
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Onze fanfare trok verder door de 

Bergstraat terwijl de ondergaande zon 

de kopers een gouden glans gaf. Via het 

oud gemeentenhuis ging het terug 

richting voetbalkantine. Na het laatste 

bewoonde huis werd de veel te zware 

grosse caisse reeds in de achterop 

rijdende bezemwagen gegooid.  

 

 

 

 

 

 

Echt moe waren we niet, maar als we de pensen roken kregen we wel honger. Mmm, 

met appelspijs, kroketten  en een Palmke… Maar eerst speelden we nog een laatste keer 

twee nummertjes ons het marsboekske onder het goedkeurend oog (of oor ?) van onze 

dirigent. 

 

 

 
 

 

Na het gezellige eten, eventueel aangevuld met een kremmeke, kon iedereen tevreden in 

verlof… 

 

 

 

Eric Bonckaert 
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Quiz Landelijke Gilde Berg 
 

 

Elk jaar richt de Landelijke Gilde van Berg een quiz in voor verenigingen van Berg  en 

omstreken. 

Als een van de actiefste verenigingen van Berg waren we van oordeel dat we hier niet 

konden wegblijven en zodus schreven we in met een ploeg van de fanfare. 

Nu is het niet evident om mensen thuis te vinden tijdens de vakantie en dus was het 

even zoeken naar voldoende deelnemers maar op de dag van het gebeuren stonden er 

vijf quizzers klaar in de hangaar van de familie Terreyn in de Bergezijpestraat op Berg 

Heide. 

Bart en Gilbert werden versterkt met Elke en Sarah en tenslotte nog een vijfde man die 

in allerijl door Gilbert was opgetrommeld, de Ronny. 

Te elfder ure werd nog de naam van de ploeg gewijzigd in “De Notenkrakers” kwestie 

van het wat beter te laten klinken. 

En geloof het of niet maar het werd een succes over de hele lijn. De ploegleden waren 

duidelijk  zeer complementair. Gilbert kende iedereen en alles in Berg zelf, Bart leverde 

de algemene zaken, Ronny de sport en onze twee dames waren in alles goed, meer in 

het  bijzonder in de foto‟s met mensen uit de “boekskes”. 

Nu kan ondergetekende redelijk goed mee in quizzen zolang het over algemene zaken 

gaat maar als het gaat over figuren uit Story, Dag Allemaal en uit alle mogelijke soaps en 

andere TV-reeksen, schiet ik steeds schromelijk tekort. Je moet het dus hebben van de 

verschillende leden van de ploeg en dat lukte wonderwel. 

Met onze geïmproviseerde ploeg slaagden we er zowaar in een aantal vragenreeksen aan 

100% juist af te werken, de gevreesde fotoronde incluis. 

Een en ander had tot gevolg dat de Notenkrakers met afgetekende cijfers de quiz 

wonnen met niet minder dan 11 punten voorsprong op de volgende ploeg.  

Het werd een gezellige avond die misschien volgend jaar verder kan gezet worden en 

waarom niet met twee ploegen van de fanfare? Dan gaan we voor  plaats 1 en 2… 

 

In ieder geval bedankt Elke, Sarah, Gilbert en Ronny. 

 

 

Bart Vleeschouwers 
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