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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

Op woensdagavond, 20 augustus herbegonnen onze repetities, 

meteen de start van een nieuw muzikaal jaar. Het leek nog maar 

enkele avonden geleden dat we onder een stralende avondzon ons 

vorige werkjaar met een zeer geslaagd wandelconcert afgesloten hadden. 

Deze buitenactiviteit is een traditie geworden waar elke muzikant naar uitkijkt. Zeker 

ook naar het afsluitend etentje, waar we ook dit jaar verwend werden door “Jokke 

Pens”. Daar dit gebeuren ook samenvalt met de Jokke zijn verjaardag is het twee 

maal feest. 

 

2008 zal in de geschiedenis van de Fanfare een bijzonder jaar zijn, waar heel wat 

gewoontes en tradities een andere wending nemen. Eindelijk werden de werken aan 

de sporthal opgestart.  

Na twee jaar alternatieven zoeken voor onze concerten, hopen we met ons Berg in 

Concert 2009 de zaal feestelijk te kunnen inspelen. Dit jaar gaat “Berg in Concert” 

terug door in de kerk van Berg. Een aangepaste afwisseling van klassieke, moderne 

en filmmuziek zal zeker ons publiek kunnen bekoren. 

 

Dit jaar moesten we ook voor onze petanque, barbecue en karaoke activiteit een 

andere oplossing zoeken. Omdat we dit gebeuren zeker wilden laten doorgaan 

kozen we voor barbecue met karaoke. Lekkere schotels en een gekende karaoke-

ambiance zorgden ervoor dat we dit weer een geslaagde avond konden noemen. 

Hopelijk volgend jaar terug met petanque.    

 

Na een vijftiental jaren repetitielokaal in de Vredezaal, moesten we ook hiervoor een 

andere oplossing zoeken. Inderdaad, eind oktober sluit de Vredezaal voorgoed zijn 

deuren. Weer een ontmoetingsplaats minder in ons dorp. Veel alternatieven voor een 

repetitieruimte, waar je een 35-tal muzikanten moet kunnen plaatsen, zijn er in Berg 

niet te vinden. Ook moet je er nog bijtellen dat een groot aantal instrumenten en 

partituren moeten kunnen gestockeerd worden. 

Gelukkig was de parochiezaal van Nederokkerzeel op woensdagavond nog vrij. Daar 

Nederokkerzeel geen fanfare meer heeft en een aantal van onze muzikanten van 

Nederokkerzeel zijn, mag dit zeker geen probleem vormen. Wel moet de ingang van 

de stockageruimte, onder het podium aangepast worden, maar dit was voor de 

beheerders van de zaal geen bezwaar. We verhuizen op woensdagavond 22 
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oktober. Alle helpende handen zijn welkom. Ook zoeken we een aantal mensen die 

af en toe eens de toog willen openhouden. Er zal een beurtrol opgesteld worden. 

Vrijwilligers welkom! 

 

Ook werd onlangs het huis van Liza Van den Balck verkocht. Van Liza hebben we 

jaren de garage als stockageplaats mogen gebruiken. Dit was voor de stockage van 

ons podium, mosselfeestkarren en reklamepanelen een zeer goede oplossing. Ik wil 

langs deze weg Liza en de familie van ganser harte bedanken voor het mogen 

gebruiken van deze plaats. Als vervanging voor deze ruimte hebben we van de 

parochie de toelating gekregen om de garage aan de pastorie te mogen gebruiken. 

Dus ook aan de parochieploeg een hartelijke dank. 

 

Waar we geen alternatief voor gevonden hebben is het jaarlijks opluisteren van de 

misviering met Kerstmis. Er zal immers dit jaar geen misviering in Berg doorgaan op 

Kerstmis. Hopelijk kunnen we in 2009 terug in Berg ons steentje aan het 

kerstgebeuren bijdragen. 

 

Daar de sporthal in januari 2009 nog in volle verbouwing zal zijn, wijken we voor ons 

mosselfeest uit naar de zaal Pax in Kampenhout. Het mosselfeest gaat door op 

zaterdag 10 en zondag 11 januari. We zijn alvast met de voorbereiding gestart, om 

het mosselgebeuren zo vlot mogelijk te laten verlopen op deze nieuwe locatie. 

 

Zo zien jullie dat een fanfare niet enkel een muziekgebeuren is. Wel hoop ik dat we 

na alle bovenstaande wijzigingen terug op een degelijke wijze al onze muzikale en 

andere activiteiten kunnen laten doorgaan. 

 

Aan alle Toonkunstenaars mijn allerbeste muzikale wensen en hopelijk tot op “Berg 

in Concert”! 

 

Muzikale Toonkunstgroetjes, 

 

Jef
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ACTIVITEITENKALENDER  

 

Reeds voorbij: 
 

Zaterdag 19 april: Lenteconcert 

Zondag 20 april: Gastoptreden bij Conek te Kortenberg 

Zaterdag 26 april: Gastoptreden bij Cecilia te Vilvoorde 

Zaterdag 3 mei: Slotconcert Play-in VLAMO te Dworp 

Woensdag 25 juni: Wandelconcert 

Zaterdag 16 augustus: Barbecue & Karaoke 

 

 

Alvast in je agenda te noteren: 
 

Zaterdag 18 oktober – 20u: Berg in Concert – Kerk Berg 

Zondag 30 november: Opluisteren Sint-Niklaasstoet 

Zaterdag 10 januari en zondag 11 januari: Mosselfee st – Pax Kampenhout 

Zaterdag 21 februari: Teerfeest – Parochiezaal Nederokkerzeel 

Zaterdag 18 april: Lenteconcert 
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LENTECONCERT – ZATERDAG 19 APRIL 2008 

 

De lentekriebels kondigen zich aan en De 

Toonkunst wil ook zijn bloempjes buiten zetten. 

Vrij vertaald: de noodzaak om ons te uiten, onze 

muzikaliteit naar buiten te brengen, enz…. 

 

Traditioneel wil dit ook zeggen: kaarten 

verkopen, affiches ronddragen, podium 

opstellen, broodjes smeren, lampen ophangen, 

tafels opzetten, tafels versieren, en een 

“slechte” generale. Oeps, mocht ik dit wel over 

mijn lippen, euh letters laten komen. Kom laat ons maar eens recht in ons hart kijken, tot waar ik de 

repetitie meegemaakt heb was er nog veel plaats voor verbetering. Maar laat ons ons concentreren op 

de eigenlijke feestavond in plaats van te zagen. 

 

De gastfanfare van de avond was KF De Verbroedering uit Erps-Kwerps o.l.v. Rudy Dehaes. Zij 

brachten ons een afwisselend, en gesmaakt concert. Voor mijn geoefende (sic) oren waren het 

zoetgevooisde klanken die ons in de stemming brachten voor onze opvoering. 

 

“Dames en heren, welkom op deze muziekavond, waar U zult 

kunnen genieten van een speciaal voor U geselecteerd aantal 

muziekwerken U gebracht door de Koninklijke Fanfare De 

Verbroedering uit Erps-Kwerps en de concertband van de 

Koninklijke Fanfare “De Toonkunst” uit Berg.” 

De “voice” van de avond kondigde ons weer eens zeer galant 

aan. 

 

Terwijl ondergetekende, met de kundige 

hulp van Frieda, aan de meter bonnekes verkocht genoten we van …. 
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K.F. De Verbroedering – Erps-Kwerps 
o.l.v. Rudi Dehaes.

 
Hierna verdwenen de eerste protagonisten achter de 

coulissen, om dorstig te voorschijn te komen om hun 

uitgedroogde kelen te smeren. Even napraten over de 

geleverde prestaties, filosoferen over de kwaliteit van de 

uitvoering en zich psychologisch voorbereiden op de 

vriendelijke concurrentie. 

Deze was vertegenwoordigd door de vos, Jan Devos - 

een steun in moeilijke harmonieën, een rust in het   

strenge contrapunt, de schrik van de dissonanten. 

Genoeg met wierook gezwaaid, we moeten nog luisteren 

naar de volgende muziekwerkjes…. 

K.F. De Toonkunst – Berg  
o.l.v. Jan Devos 

 

Favourites Arias Arr. Rita Defoort 

Twins Jan Haderman 

 
“Het muziekwerk TWINS, van Jan Haderman, heeft zijn 

naam niet gestolen. Het werk is namelijk opgebouwd uit 

twee thema’s. Het start met een zacht en melodieus gedeelte en gaat dan over naar een vrolijk en 

opgewekt deuntje. 

Jan Haderman is in de muziekwereld geen onbekende. En deze keer geen beroemde buitenlander, maar 

iemand van bij ons. Geboren in het Antwerpse in 1952, vangt hij zijn muziekstudies aan in het 

Lemmensinstituut, eerst in Mechelen en daarna in Leuven, waarna hij aan het Koninklijk Vlaams 

Muziekconservatorium van Antwerpen een eerste prijs in 

compositie behaalt. Naast zijn carrière als componist en 

dirigent geeft hij momenteel les aan het Lemmensinstituut in 

Leuven en aan de Koninklijke Beiaardschool van Mechelen. 

In 1993 ontving hij de prestigieuze vierjaarlijkse prijs voor 

Harmonie, Fanfare en Brasband..” 

Queen's Park Melody Jacob De Haan 

Intrada Roland Cardon 

Medusa Robert Finn 

Jupiter Gustav Holst 

Klezmer Carniva Philip Sparke 

She’s Madonna Robbie Williams 

Doyen Goff Richards 
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The Simon and Garfunkel Collection Paul Simon Arr. Roland Smeets 

 
 “Bij Simon and Garfunkel denken de meesten onder ons meteen aan de hen zo kenmerkende 

romantische muziek waar iedereen in de jaren zestig 

mee dweepte. 

Paul Simon en Art Garfunkel vormden toen één van de 

succesvolste duo’s met als hoogtepunten hun albums 

“Bridge over troubled water” en de  

soundtrack van de film “The Graduate”. Jammer genoeg 

gingen ze na een ruzie in 1970 uit elkaar om pas in 2003 

weer samen te komen voor een tournee door Amerika. 

U herkent zeker El Condor Del Paso, Sound of Silence 

en Cecilia.” 

 

African Symphony Van McCoy Arr. Naohiro Iwai 

 
“De popartiest Van McCoy dreef ooit mee op de golf symfonische popmuziek die in de jaren zeventig op 

gang kwam. In dat kader klinkt nu zijn African Symphony. De term “African” duidt op het gebruik van 

slagwerk en de term “symphony” suggereert iets symfonisch d..w.z. gespeeld door een symfonieorkest. 

De compositie kent een duidelijke opbouw met een lange spanningsboog. Vanuit de ritmiek van het 

slagwerk komt een thema op gang dat uiteindelijk uitmondt in een climax gespeeld door het gehele orkest. 

Het maakt duidelijk dat popmuziek niet alleen maar uit refreintjes en coupletten bestaat maar dat er ook 

popartiesten zijn (geweest) die hun oor bij de klassieke muziek te luisteren hebben gelegd.” 

 

Queen in Concert Arr. Jay Bocook 

 
“Queen is een Engelse rockgroep. Queen is opgericht in 1970 in Londen door gitarist Brian May, zanger 

Freddie Mercury en drummer Roger Taylor, aangevuld met bassist John Deacon in 1971. Met tientallen 

hits in de jaren '70, '80, '90 en '00, is Queen een van de succesvolste popgroepen in de geschiedenis. 

De band staat bekend om de muzikale veelzijdigheid, de 

gelaagde arrangementen en harmonieën en de krachtige 

live-optredens. Het optreden tijdens Live Aid in 1985 werd  

20 jaar later verkozen tot het beste live optreden aller tijden. 

Queen's grote doorbraak begon in 1974 met het 

nummer"Killer Queen" en het album "A Night At The Opera" 

een jaar later. Queen heeft in totaal vijftien studioalbums, 

zeven live-albums, twee EPs, tien dvd’s, meerdere 

verzamelalbums en tientallen singles uitgebracht. 
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In 1991 overlijdt de markante zanger van de band, Freddy Mercury aan de gevolgen van AIDS. May en 

Taylor bleven samenwerken, en doen dit sinds 2005 met Paul Rodgers onder de naam Queen + Paul 

Rodgers. 

In "Queen in Concert" zijn een aantal tijdloze Queen hits verwerkt. Zoals "Bohemian Rhapsody" en "We 

Are The Champions".” 

 
La Cucaracha Arr. Naohiro Iwai 

Country-Call Arr. Jules Hendriks 

 
Wel, dit was het dan weer. Een muzikale avond is mooi afgesloten, een ervaring rijker met een groepje 

afgepeigerde maar voldane muzikanten. 

 

Ahoi en tot volgend jaar! 

Saxie Geert 

 

GASTOPTREDEN KORTENBERG – ZONDAG 20 APRIL 2008 

 

De laatste noten van gisterenavond zinderden nog na in ons hoofdje, of was het dat gekletter van de 

afbraak van het podium? In elk geval, geen tijd om te recupereren. We moesten gaan spelen bij onze 

zustervereniging Conek in Kortenberg. 

 

Druppelsgewijs kwamen te muzikanten daar toe. De ene wat enthousiaster dan de andere, sommigen dan 

weer wat beter uitgeslapen, het was de moeite om te zien. Gelukkig had onze chef een programma in 

elkaar gestoken dat we zonder al te veel risico’s konden brengen: 

1. Go West 

2. Favourites Arias 

3. Twins 

4. The Simon and Garfunkel Collection 

5. Sweet Dreams 

6. Hootenanny 

7. Instant Concert 

Uit ervaring wisten we al dat we goed geconcentreerd moesten zijn: de zaal Colomba mag er dan wel 

mooi en verzorgd uitzien, de akoestiek op het podium is zo slecht dat je niet veel nodig hebt om elkaar 

kwijt te raken. Onder de kundige leiding van Jan worstelden we ons door het programma en als bij wonder 

brachten we het er zonder kleerscheuren van af. 

 

Het is altijd fijn op verplaatsing te kunnen gaan spelen, bedankt Conek voor de uitnodiging. 
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GASTOPTREDEN VILVOORDE – ZATERDAG 26 APRIL 2008 

 
Een drukke aprilmaand liep bijna op zijn eind… Amper een week na ons vorig (geweldig druk) muzikaal 

weekend, stonden we weer voor een nieuwe uitdaging. We waren uitgenodigd door de harmonie Cecilia 

uit Vilvoorde. De chef had voor alle veiligheid hetzelfde programma als vorige week genomen: Go West, 

Twins, The Simon and Garfunkel Collection, Sweet Dreams, Hootenanny, Instant Concert… we kenden ze 

ondertussen wel vanbuiten. 

 

De chef had echter geen congé kunnen nemen en moest in de verre Vlaanders gaan spelen. Een concert 

zonder onze dirigent is eens wat anders. We vonden een gelegenheidsdirigent en gingen het podium op. 

De aandacht van de muzikanten moet fenomenaal geweest zijn: zelfs met een vervangdirigent speelden 

we een mooi concert. Het publiek was enthousiast, da’s plezant. 

 

Aan alle muzikanten die erbij waren: bedankt… en volgende keer krijgen we zeker een bonneke… 

 
 

WANDELCONCERT – WOENSDAG 25 JUNI 2008 

 

 
 

Traditiegetrouw werd op de laatste woensdagavond van juni het “fanfarieel academiejaar” afgesloten met 

een wandelconcert door de straten van Berg. Na een pintje in De Vredezaal en de laatste instructies van 

voorzitter Jef, gingen we op pad.  
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Dit jaar zelfs met 2 fotografen: de ene mocht nog niet te hard 

blazen van de dokter, de andere was de accu voor zijn mobiele 

basversterker vergeten… 

De weergoden waren ons goedgezind: een stralend 

avondzonnetje deed het metaal van de blaasinstrumenten 

prachtig glimmen. 

 

Her en der in de Bergse straten kwamen 

mensen spontaan meeluisteren aan hun 

voordeur of stonden ze ons stiekem door hun 

gordijn te 

bespieden. 

 

 

 

Blijkbaar was het parcours van het 

wandelconcert niet op voorhand 

vastgelegd, want meerdere keren werd, 

mèt of zònder vaandeldrager, 

rechtsomkeer gemaakt en kliefde de kop 

van de fanfare bij zijn U-turn de staart in 

tweeën. Eén keer de truuk gevonden 

konden de kopmannen (en –vrouwen) er maar niet genoeg van krijgen. 

Maar het hield er wel de ambiance in. Gelukkig reed de wit-blauwe Citroën 

van de flikken niet mee…! 

 

Aangenaam vermoeid van 

het stappen, blazen, 

kloppen en lachen sloten 

we de avond af met een 

even traditionele maaltijd 

“Jokke Pens met appelspijs 

en kroketjes”. Voldaan kon 

iedereen in verlof… 

 

Eric Bonckaert 
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BARBECUE & KARAOKE – ZATERDAG 16 AUGUSTUS 2008 

 
Midden augustus hebben we met de fanfare 

ons jaarlijks drieluik “Petanque + Barbecue + 

Karaoke”. Dit jaar viel het luik “Petanque” 

wegens verbouwingswerken aan de sporthal 

van Berg helaas weg. Jammer, want het was 

een warme en zonnige namiddag. 

Niet getreurd daarom, de échte waren om vijf 

uur present voor een heerlijke barbecue met 

drie lekkere stukken vlees en een rijk 

assortiment aan groenten. 

 

Voor de aansluitende karaoke was vooral de jeugd in grote 

getale opgekomen. Music Master Geert bediende de 

machinerie en iedereen kwam op zijn beurt naar voor  om 

– vals of niet – zijn deuntje te kwijlen.  

 

Het werd een gezellige avond en een leuke 

start voor het nieuwe fanfarejaar 2008-2009 ! 

 

Eric Bonckaert 

 

 
Programma 
Muziekschool 
"De Toonkunst" 

Gemeenteschool – Bergstraat 

 
Iedere woensdag tijdens het schooljaar: 

Notenleer + houtblazers vanaf 13u30 
Koperblazers vanaf 18u00 

Voor volwassenen hebben wij een aangepast 
lesprogramma op woensdagavond. 

 
Inlichtingen : 

Stijn Rahier 
Hugo Van Laerhoven 
Staf Van Hoegaerden 

 
 
�  02 306 87 49 
�  016 65 67 46 
�  016 65 66 37 

 

info@de-toonkunst.be 
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OPROEP 

 

Om onze archieven aan te vullen zijn we nog steeds op zoek naar foto’s van de fanfare. Heb jij nog ergens 

foto’s van onze activiteiten? Deel ze met je Toonkunst-vrienden. Wij publiceren ze graag op de website en 

in ’t Toontje. Geef een seintje aan een van de bestuursleden of info@de-toonkunst.be 

 

 

PERSONALIA 

 

Geboorte: 

1.07.2008: Lien Van Laerhoven is de eerste dochter van Thomas en 

Annelies Van Laerhoven – Van Asch, het petekindje van Jurgen 

Van Laerhoven en de eerste kleindochter van Hugo en Odette 

Van Laerhoven – Imbrechts. 

1.09.2008: Lize Raes is het zusje van Noa en dus ook het tweede dochtertje 

bij Johan en Iris Raes – Van Eyken. Grootouders Henri en 

Alfonsine Raes – Pira zijn zeker niet aan hun proefstuk toe. 

 

Het bestuur en de muzikanten wensen de hele familie proficiat! 

 

 

Overlijdens: 

12.5.2008: Laurette Peeters, echtgenote van Johnny Aerts 

Johnny is een trouwe luisteraar, een steunend lid en een helpende hand van onze 

fanfare. 

5.09.2008: Achiel Verbist, echtgenoot van Marie-José Schoevaers 

Achiel was vele jaren ondervoorzitter van de fanfare, Marie-José was altijd een trouwe 

helper op tal van activiteiten. 

23.09.2008: Lena Van Hooff, moeder van Staf Vanhoegaerden 

Staf is onze trouwe alsaxofonist en lesgever. 

 

 

Het bestuur en de muzikanten betuigen hun oprecht medeleven 

aan de familie van deze dierbare overledenen. 
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U WAS WEER GEWELDIG . . . 
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SUPERMARKT 

KAMPENHOUT 
 

Stationsstraat 64 
TEL 016 65 51 32 
FAX 016 65 02 32 
 

OPENINGSUREN 
 

Van maandag tot vrijdag 
van 8u30 doorlopend tot 18u30 

Zaterdag van 8u30 tot 18u. 
Zon- en feestdagen gesloten. 

 
 

‘Sterk in vers !’ 
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SUPERMARKT 

KAMPENHOUT  

Stationsstraat 64 

TEL 016 65 51 32 

FAX 016 65 02 32 

OPENINGSUREN 
Van maandag tot vrijdag 
van 8u30 doorlopend tot 18u30 
Zaterdag van 8u30 tot 18u 
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